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AGENDA 1991 AGENDA 1992

17 mei Kringdag Peelland Liessel gilde

20 april ~ Gildecongres te Bergen op Sint Hubertus.
Zoom in "De Stoelemat” 24 mei  25e Liefdadigheidsfestijn
5 mei Kleine Kringdag voor Regio Hilvarenbeek.
Langstraat bij St. Ambrosius 31 mei Kringdag Land van Cuyk te
Baardwijk-Waalwijk. Beers gilde Sint Antonius.
12 mei Kringdag Land van Cuijk bij 14 juni Kringdag Maasland Veghel bij
gilde Sint Lambertus Milsbeek. gilde Sint Barbara.
26 mei Vrij gildefeest Kring Baronie en 12 juli Kringdag Oirschot bij gilde Sint
Markiezaat bij gilde Joris.
St. Willibrordus te Alphen. 28aug  Vrij Gildefeest Diessen gilde
2 juni Kringdag Kwartier van Qirschot Sint Joris en Sebastiaan.
bij gilde Sint Joris Oostelbeers 19/20 sept Europees koningschieten in
en O.L Vrouw West-Middelbeers. Genk (B.).

16 juni Kringdag Kring Peelland bij
gilde Sint Margaretha te
Aarle Rixtel.
7 juli Vrij gildefeest Kring Land van
Cuijk bij gilde St. Sebastiaan in

Vianen.
£ e DATUM INZENDEN COPIJ
18 aug Vrij gildefeest bij gilde van het SEUITINGS z
H. Sacrament te Hulsel. C het volgende nummer dient
25aug  Federatie geweer-schietdag te e \\;gg: 1 ?n;i 1%9r11 bij el;n van
Vessem bij gilde St. Lambertus. de correspondenten bezorgd te zijn.

1sept Liefdadigheidsfestijn Moergestel
te organiseren door de drie
Moergestelse gilden.

8sept  Kringdag Kring Baronie en
Markiezaat in Bergen op Zoom
bij gilde Sint Sebastiaan.

8sept Kringdag Kempenland te
Eindhoven bij gilde St. Catharina

Bij de voorplaat

Tongelre.

15sept  Kringdag Maasland bij Z.H. Paus Johannes-Paulus Il loopt over de gilde-
St. Antonius Vorstenbosch in vaandels voor de aanvang van de H. Mis in de
Nistelrode. Sint-Pieter te Rome, 8 november 1990.

22sept  Federatietoernooi trommen,
vendelen en bazuinblazen te foto: I" Osservatore Romano.

Stiphout bij gilde St. Antonius.
12 okt Hoofdliedendag.
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Gildezilver
Ons dierbaar erfgoed IV

Inleiding

Hierna worden een aantal voorwaarden opgesomd,
waaraan zilveren voorwerpen van onze gilden zou-
den moeten voldoen. Aan de hand hiervan kan elk
voorwerp min of meer worden bekeken. Niet elk
technisch detail is besproken. Dat zou ondoenlijk
zijn. De adviezen berusten op algemeen aanvaar-
de principes en waarborgeisen.

Ontwerp

Een goed overdacht ontwerp is het halve werk bij
het vervaardigen van een zilveren voorwerp. Uit dit
ontwerp moet duidelijk blijken, wat de bedoelingen
zijn van de zilversmid. Een mondelinge toelichting
kan een en ander zo nodig nog verhelderen.
Geéist kan worden dat nadien de uitvoering conform
het ontwerp is.

Omtreksvorm

Bij symmetrisch ontworpen omtreksvormen moeten
deze exact zijn uitgevoerd; links en rechts moeten
hetzelfde zijn. Het is opmerkelijk hoe uiterst kleine
verschillen het eindresultaat negatief beinvioeden.

Machine-gravure

De tekst moet correct zijn overgenomen. Er mogen
dus geen spellingsfouten en dergelijke in de tekst
voorkomen. Het gebeurt nogal eens dat een gilde
foutieve teksten aan een zilversmid geeft. Deze
neemt die fouten natuurlijk over. Dat is zijn opdracht.
Het verdient daarom aanbeveling om teksten uiter-
mate zorgvuldig op te stellen en na te kijken. Als ze
getypt bij de zilversmid bezorgd worden, zijn ver-
gissingen te voorkomen.

Waar dit volgens het ontwerp van toepassing is,
moeten teksten goed recht worden gegraveerd. Ze
moeten links en rechts even hoog en even ver van
de rand af staan.

Er mogen bij het eindresultaat geen uithalen te
zien zijn. Er mag nergens “ernaast gegraveerd
zijn.”

Bij voorstellingen moet altijd een sjabloon gemaakt
zijn. Een vlot tekeningetje met behulp van een
diamantstift is onvoldoende.

Rond-gegraveerde teksten en randschriften moe-
ten strak rondlopen. Het mag niet voorkomen dat
de ene letter ten opzichte van een andere letter
hoger of lager staat.

Hand-gravure

Voor koningsschilden en andere bijzondere voor-
werpen is handgravure aan te bevelen. Deze vorm
van graveren is duurzamer dan graveren met een
machine. Met een burijn of steker wordt zilver echt
uit de te graveren oppervlakte gehaald. Hoe dieper,
hoe beter. Een graveermachine zet in feite een
kras in het zilver, met links en rechts daarvan braam.
Deze gravures worden veel eerder weg- en dicht-
gepoetst, dan een echte handgravure.

Een tekening met een diamantstift is geen hand-
gravure. Dit is afkeurenswaardig. Verder zijn dezelf-
de eisen als bij de machinegravure van toepassing.

Frezen

Met behulp van een graveermachine kan zilver
ook gefreesd worden. Frezen mag alleen plaats-
vinden in gehard zilver of moet technisch zodanig

zijn uitgevoerd, dat de oppervlakte mooi gaaf blijft.
Bij ondeskundige behandeling kan er een slordige
oppervlakte ontstaan, vol braam. Lettertype en voor-
stelling moeten voor deze techniek geéigend zijn.
Verder zijn dezelfde eisen als bij de machine-
gravure van toepassing.

Opleggen

Dit is een lastig karwei voor een zilversmid, als hij
het goed wil doen. Het vereist de nodige vakkennis
en ervaring. Het lijkt veel gemakkelijker dan het is.
Ook bij oplegwerk moeten voorstelling en letters
horizontaal worden aangebracht; links en rechts
even hoog. Ze moeten even ver van de rand afstaan.
De voorstellingen en letters mogen ten opzichte
van elkaar niet verschoven zijn.

Solderen

Er moet altijd uitsluitend met zilver gesoldeerd
zijn. Ogen kunnen het best dicht gesoldeerd zijn.
Dichtgeknepen ogen kunnen weer opengetrokken
worden en zijn dus niet aan te bevelen. Ogen en
spelden dienen van zilver te zijn. Bij koningsschil-
den en andere schilden van waarde kunnen voor
de veiligheid twee halve ogen aangesoldeerd wor-
den. Bovendien beschadigen de schilden minder
snel, omdat ze minder kunnen bewegen. Er mag
geen soldeerzilver "uitgevloeid” zijn. Er mogen
geen spatjes soldeer op het voorwerp voorkomen.

Drijven

Dit wordt in vaktermen ook wel ciseleren genoemd.
Drijven is een apart vak. Het vraagt veel tijd, als
het goed gebeurt. Het is daarom kostbaar. Voordat
men een opdracht verstrekt, gelieve er zich van te
vergewissen dat betreffende vakman of -vrouw deze
techniek ook goed in de vingers heeft.

Tijdens het ontwerpen dient men er rekening mee
te houden dat niet elk idee, niet elke tekening,
goed te drijven valt.

Een gedreven voorstelling moet duidelijk herken-
baar zijn en redelijk hoog zijn uitgewerkt. Het zilver
moet overal een redelijke materiaaldikte hebben
behouden.

Polijsten

Het voorwerp mag niet de gevolgen van overvioedig
polijsten vertonen. Door polijsten kunnen fouten
worden verdoezeld. Het eindresultaat wordt er
negatief door beinvlioed. Er mag geen polijstpasta
op het zilver zijn achtergebleven.

Onedele metalen

Er mogen geen onderdelen van onedele metalen
aan zilveren voorwerpen worden gesoldeerd. Er
mag niet met onedele metalen op zilver gesol-
deerd worden.

Dikte

Doorgaans is een minimale dikte van 0.8 mm. aan
te bevelen. Bij kleine voorwerpen kan dit 0.6 mm.
zijn. Het prijsverschil is echter zo gering, dat toch
beter de voorkeur aan 0,8 mm. gegeven kan worden.
Bij grotere voorwerpen kan dikker zilver soms nood-
zakelijk zijn.



Letters en spelling

Het komt nogal eens voor dat hoofdletters en kleine
letters door elkaar gebruikt worden. Dat kan heel
storend zijn. Gelieve binnen een woord of betekenis-
eenheid de normale spelling aan te houden. Natuur-
lijk is het mogelijk (vanuit het ontwerp) uitsluitend
kapitalen of kleine letters te gebruiken; maar niet
van alles doorelkaar.

Door overdreven zuinigheid komen nogal eens
onnodig veel afkortingen op schilden voor, die de
tekst cryptisch maken. Op veel gilde-attributen wil-
len we namen vastleggen voor de toekomst. Het
verdient daarom aanbeveling de voornaam, de
andere initialen en de achternaam te vermelden of
alle initialen en de achternaam. In de toekomst zal
dan iedere vermelde persoon terug te vinden zijn.
Bijvoorbeeld via de burgerlijke stand.

Goede lettering en calligrafie is een fraaie kunst,
die jammerlijk genoeg weinig gebruikt wordt. Het is
de moeite waard speciale lettering toe te passen,
maar bedenk wel dat het een bijzonder specialisme
is. Het echt beheersen door een graveur van een
aantal alfabetten kost veel tijd en moeite. Laat staan
dat hij of zij voor een specifiek voorwerp een geéi-
gende lettering ontwerpt en uitvoert.

Waarborg

Alle zilveren voorwerpen dienen te voldoen aan de
eisen, die de Waarborgwet voor platina, gouden en
zilveren werken er aan stelt. Zilveren voorwerpen
dienen voorzien te zijn van het meesterteken, het
gehalteteken, keurkamermerk en een jaarletter.
Zilver dient minimaal tweede gehalte te zijn. Bij voor-
keur worden schilden op de achterzijde gemerkt.
Het komt nogal eens voor dat de merken de voorzij-
de ontsieren.

Tot slot

Met opzet zijn geen vorm- en ontwerpaspecten aan-
geroerd.

Gilden, schenkers en zilversmeden zullen hopelijk
iets eigens aan elk ontwerp meegeven. Gemeend is
dit onderdeel in dit kader te moeten laten rusten.

Door verschillende personen zijn reeds een aantal
vragen en kritische kanttekeningen en opmerkingen
bij de vorige artikelen in deze serie geplaatst.
Graag worden deze nog ontvangen. In het vijfde (en
laatste) artikel zal daar op ingegaan worden.

Johan Oomen

Enquéte Gildetrom

In de afgelopen twee maanden kwamen de enquéte-
formulieren met pakjes tegelijk bij me door de brie-
venbus. Met de oplage van circa 2900 exemplaren
verwachtte de redaktie van zo'’n 300 geabonneerden
een reaktie te ontvangen.

We ontvingen zo'n 450 formulieren terug met, buiten
de vraagstelling, veelal goede additionele adviezen.
Een goede respons dus, waarvoor we U allen van
harte danken.

Aan de werkgroep is nu de taak om uit deze veelheid
van informatie een goede afschatting te maken van
uw wensen. We zullen U over de resultaten van de
enquéte tezijnertijd natuurlijk informeren.

Uiteraard heeft de redaktie ook haar ideeén over ver-
betering van de Gildetrom en het is bemoedigend,
uit uw reakties te lezen, dat we met deze gedachten
op het goede spoor zijn.

Met betrekking tot het inhoudelijke mogen we van de
Gildetrom het volgende verwachten en kennelijk
deelt u deze verwachtingen:

- Aansprekend voor een breed publiek. Ook de
jeugd moet hierbij niet worden vergeten. Eén van
uw reakties is: "Het moet niet alleen een blad voor
oude mannen zijn”.

Het moet een blad zijn waardoor gildebroeders
meer met elkaar kunnen meeleven. Persoonlijke
artikelen en interviews zouden daarbij kunnen die-
nen. Het is opmerkelijk dat, hoewel in de vraagstel-
ling niet opgenomen, velen de rubriek ”in
memoriam’’ niet willen missen, zij het dat over de
wijze waarop het moet worden gebracht meerdere
meningen zijn.

Het moet een forum kunnen zijn van meningen,
opmerkingen en kritiek.

Het moet meewerken aan de bewustwording van
"gildebroeder zijn in deze tijd”.

- Het moet informatie en inspiratie geven aan alle
lezers.

Het moet een uitdagend en prikkelend medium
zijn; alleen verenigingsnieuwtjes melden nodigt op
den duur niet uit tot [ezen.

Het moet representatief zijn voor de gilden; eerlijk
en echt; niet hooghartig en betweterig ; dicht bij de
gildebroeder staan.

Het moet brede informatie geven, dus ook artike-
len over andere federaties in binnen- en bui-
tenland.

i

Wat de opmaak betreft is een veelgehoorde klacht
dat het lettertype te klein is en dat de opmaak van
tekst en foto’s beter kan.

Het formaat is blijkbaar voor het merendeel accepta-
bel: "Het is goed in te binden en bij formaatverande-
ring past het niet meer mooi in de reeks”.

Toch is het niet ondenkbaar dat tot een formaat-
vergroting moet worden gekomen om aan de wen-
sen voor een betere opmaak en leesbaarheid te
kunnen voldoen.

De realisering van deze ambities zal konsekwenties
kunnen hebben voor de samenstelling, werkwijze en
taakverdeling in de redaktie.

Hierover zullen we ons zorgvuldig beraden.

Nogmaals, hartelijk dank voor uw reakties; we zullen

trachten er een goed gebruik van te maken, ter ver-
betering van uw Gildetrom.

Namens de werkgroep, Rein Haase.



Kort nieuws

Burgervader uit zich

De scheidende Somerense burgemeester Roels
naar aanleiding van zijn Brabantse aard en gezel-
ligheid, die hij ook op bestuursvlak graag hanteer-
de: "Dat was een verhaal uit de tijd dat ik in het
bestuur van de schoolartsendienst zat. Er moest
weer het een of ander apparaat worden aange-
schaft. Wij hadden er geen verstand van, maar
goed, het was schijnbaar nodig. ,,Ik snap er niks
van”, heb ik toen gezegd. ,,In het dorp zie ik mijn
gildebroeders rondlopen. Die mensen hebben
honderd varkens opgevreten, ze hebben heel
Schiedam leeggedronken en ze roken de complete
Willem Il leeg. Tegenwoordig moet er bij de kiendjes
in de oortjes en de oogjes worden gekeken en er
moet worden gecontroleerd of ze nog geen kleine
eksteroogjes hebben. Die gildebroeders hebben dat
vroeger allemaal niet gehad. Die hebben van vroeg
tot laat hard gewerkt en op z’n tijd 'n goede pint en
‘'ne goeie borrel genomen. En roken meneer, zulke
sigaren. Ze hebben geen tanden meer in de mond,
maar ze worden allemaal negentig jaar”’

uit: Helmonds Dagblad/Eindhovens Dagblad 15 de-
cember 1990.

Netwerk-sjerpen

Zoals in het vorige hummer reeds gemeld is, zal
het Sint-Jorisgilde Gestel op 21 april aanstaande
een middag organiseren rondom het thema vlecht-
werk-sjerpen. Deze zal plaatsvinden in zaal "De
Harmonie” aan de Hoogstraat te Eindhoven.
Mevrouw Reijnders-Baas zal een lezing met dia’s
houden over “Sprang door de eeuwen heen en
sprang-sjerpen”. Deze zal ongeveer een uur duren.
Er zullen vier moderne sprangwerkstukken getoond
worden, waarvan er twee geinspireerd zijn op
de konings-sjerp van het Sint-Catharinagilde
Eindhoven-Stad. Ook andere sprangtoepassingen
zullen getoond worden. Drie dames zullen op hun
sprangramen laten zien hoe de gilde-sjerpen ge-
vlochten zijn. Alle gildebroeders kunnen dan eens
zien hoe deze fraaie techniek in elkaar zit. De
organisatoren hopen op een grote opkomst van gil-
debroeders met alle bekende vlechtwerk-sjerpen
van Noord-Brabant. Mocht uw gilde nog niet zijn
aangeschreven en wel in het bezit zijn van vlecht-
werk-sjerpen, gelieve dan contakt op te nemen met:
E. Reker, Busweg 10, 5632 PM Eindhoven,

tel. 040 - 42 16 21.

Wedstrijden zilveren brabantkruis

De wedstrijddata voor dit treffen van kruisboog-
schutters op de wip zijn: 27 oktober, 3 november,
10 november, 17 november.

De wedstrijden, georganiseerd door het Sint-Joris-
gilde Gestel, vinden plaats te Eindhoven aan de
Genneperweg. Inlichtingen: P. van de Heuvel,
Lohengrinlaan 7, 5625 EK Eindhoven,

tel. 040-416423.

Nieuws uit andere federaties

Oud-Limburgs Schuttersfeest 1991.

Zoals gebruikelijk wordt op de eerste zondag van
juli dit schuttersfeest van de Oud-Limburgse
Schuttersfederatie gehouden, dit jaar dus op 7 juli
en wel bij de Schutterij St. Gregorius de Grote te
Brunssum.

Dit grootsopgezette feest wordt gehouden op het
sportpark Klingelsberg en op de aangrenzende
terreinen.

We raden de Brabantse gildebroeders aan ook
eens te gaan kijken. Het is een beleving op zich en
aardig om de grootschaligheid van de organisatie
en het gebodene eens te spiegelen aan onze gilde
feesten.

Informatie: Oud-Limburgs Schuttersfeest 1991,
Postbus 1991, 6440 HB Brunssum.

Exemplaren gildetrom gevraagd

Wie heeft voor F. Mennen, gildebroeder van het
Sint-Caeciliagilde Veldhoven, Witherenstraat 30,
5504 CE Veldhoven, tel. 040-540231 overcomplete
exemplaren. Hij is een van de velen die incomplete
jaargangen willen aanvullen met ontbrekende
exemplaren.

Degenen die overcomplete exemplaren hebben
worden verzocht aan ons door te geven welke
nummers dat zijn. Misschien kunnen we hierdoor
als intermediair optreden.

Foto’s hoofdliedendag

Wie is in het bezit van goede foto’s die gemaakt
zijn van de hoofdlieden-dagen in de loop der jaren.
Misschien kan er een fotoboek uit samengesteld
worden. Reakties gaarne aan Rein Haase, Wapen-
dragerstraat 40, 5641 GT Eindhoven,

tel. 040-811527.

Ingezonden

Akoestisch geweld op gildefeesten
Ik zou een pleidooi willen houden voor het behoud
van de goede gildestijl op onze gildefeesten.

Een van de meest plezierige vormen waarin wij
met onze Brabantse gilden naar buiten treden, is
wel het gildefeest: Landjuwelen, Kringdagen, Vrije
Gildefeesten, Jubileumvieringen en wat al niet.

Een gildefeest is een belangrijk element in ons
gildeleven. Het is een dag van ontmoeting en ver-
broedering met andere gilden en gildebroeders of
-gildezusters. Het is een dag waarop we elkaar

beter leren kennen en waarderen, waarop we
samen ook in sportieve wedstrijden onze kwalitei-
ten kunnen tonen en vergelijken. Een dag ook
waarop iedereen welkom is in een gezellige en op-
gewekte sfeer.

Het welslagen van een gildefeest hangt uiteraard
af van vele factoren zoals het weer, de opkomst, de
medewerking van de overheid, het mee-beleven
van de gemeenschap, de financiéle steun, enz.
enz. Middelpunt vormt het feestterrein waarop zich
van alles afspeelt. De feesttent is bij uitstek de
plaats van de ontmoeting, het gezellig buurten met
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elkaar. Bij dat levendige geroezemoes hoort ook
vanzelfsprekend de muziek. Als achtergrond en
als omlijsting van het geheel.

Maar wat gebeurt er?

Er is een orkestje gehuurd en er staat een batterij
zware versterkers en geluidsboxen opgesteld met
voldoende kracht om een vliegveld te beschreeu-
wen. De knoppen worden flink opengedraaid. Horen
en zien vergaan in het lawaai, zodat elk gesprek
verder onmogelijk wordt. Wat voor merkwaardig bij-
geloof is dat toch, dat tot een dergelijk bruut geweld
verplicht? Denderend lawaai is beslist geen teken
van beschaving!

Ik herhaal: muziek hoort erbij, wat voor muziek
dan ook. Al zou men zich bij de keuze wat meer
kunnen richten op het karakter van een gildefeest.
Waar het mij in de eerste plaats om gaat, is het
voorkomen van dat keiharde geluid dat alles over-
stemt. We gaan naar de feesttent voor de ontmoe-

ting, niet voor een "concert”. De tent is geen disco.
Het feest is geen popfestival. "Live music” kan op
zich prima zijn; al geven band en plaat meer
keuze-mogelijkheden en kosten minder geld.
Laten we de goede stijl handhaven, onze feesten
zijn het meer dan waard!

Henk Luiten,
voorzitter Kring Kempenland.

Naschrift

Dit fenomeen is in het federatiebesluit aan de orde
geweest.

Deze noodkreet wordt tenvolle onderschreven. Het
federatiebestuur verzoekt gilden, die gildefeesten
organiseren, toe te zien op een draaglijk geluids-
nivo van de muziek in de feesttent.

Rein Haase
Fed. secretaris.

Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en

Schutterijen.

Er zijn vele gilden geinteresseerd in het Europese
Gildewezen. Ook in Nederland.

De grootste belangstelling voor de organisatie die
probeert de Gildebroeders in Europees Verband
samen te laten denken over hun betekenis voor de
medemens in Europees Gildeverband, heeft altijd
wel bestaan bij diverse leden van de Noordbra-
bantse Federatie van Schuttersgilden.

Dit is wel gebleken bij het deelnemen aan de diver-
se Europese Koningschietdagen. Het laatste Euro-
pese Koningschieten in Valkenburg gaf daar wel
een bijzonder bewijs van.

Uit Limburg, terwijl daar toch het 8e E.K. werd ver-
schoten, kwamen minder Schutterijen, dan Gilden
uit Noord-Brabant. Gelderland was voor de eerste
keer met een behoorlijk aantal Gilden en Schutte-
rijen vertegenwoordigd, althans in verhouding tot
het bij de Gelderse Federatie aangesloten aantal
Schutterijen.

Dat de deelname van de Limburgers altijd gering
is komt voornamelijk doordat de Oud-Limburgse
Federatie bestaat uit 9 Bonden, (twee in Belgié en
7 in Nederland), die alle hun eigen Gildefeesten
hebben, naast het O.L.S. waar alle Schutterijen
van Oud-Limburg aan deelnemen en dat elk jaar
op de eerste Zondag in juli wordt gehouden. Daar-
naast worden er ook nog andere feesten (Jubilea,
enz.) georganiseerd waardoor de Limburgers wel
bijzonder druk bezet zijn.

In Limburg heeft men er dan ook in het algemeen
niet zo’'n behoefte aan om nog meer feesten of bij-
eenkomsten te bezoeken.

Het werk van de Gelderse Federatie voor de Euro-
pese Gemeenschap is tot heden praktisch alleen
door Jan Even, de huidige Penningmeester van de
E.G.S., verricht. Het gaat er nu op lijken dat Jan
Even steun gaat krijgen van Jaap van de Berg uit
Haaksbergen. Het is de bedoeling dat in 1996 in
Haaksbergen het 10e Europese Koningschieten
georganiseerd zal worden.

Van Jaap van de Berg hebben wij zowel in Eupen
als in Valkenburg bijzonder veel steun ondervon-
den bij het organiseren van de Massale Opmars.
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Zijn steun ook voor de toekomst zal van belang
zijn.

Van de Duitse Bond zijn er, gezien het aantal bij de
betreffende bond aangesloten schutterijen, altijd
weinig deelnemers gezien.

Gelukkig dat een aantal jaren geleden de Sauer-
landse Schuetzenbund, onder leiding van Willy
Haake en Josef Schmidt, respektievelijk President
en Geschaftsfuehrer van deze bond, zich bijzon-
der voor de E.G.S. zijn gaan interesseren waar-
door de Duitse deelname bijzonder is gegroeid,
zeker na het 7e Europese Koningschieten in 1987
in Lippstad.

De toetreding van deze Bond is dan ook voor de
E.G.S. van bijzonder groot belang geweest.

Van de Duitse Bond zijn het voornamelijk de
Geschaftsfuehrers Lorenz Beu en Wolfgang Leweke
geweest die de kontakten met de E.G.S. in leven
hebben gehouden. Daarbij geen tekort willende
doen aan bv. Dr. Theo Reintges, enz. De financiéle
steun van de Penningmeester van de Duitse Bond
Kurt Jannert die later ook de Penningmeester van
de EG.S. werd was voor de E.G.S. van levens-
belang. In financieel opzicht is de Duitse Bond
dikwijls de redder in de (financiéle) nood van de
E.G.S. geweest.

Het lijkt erop dat Belgié in de komende 2 jaren de
toon gaat zetten in de E.G.S. Dit zal vooral het
gevolg zijn van het in september 1992 geplande
Koningschieten in Genk.

In Belgié is een Overlegorgaan gesticht waarbij
diverse Belgische Bonden, met uitzondering van
de Hoge Gilderaad van Brabant en de Belgische
Kempen zijn aangesloten. De President van dit
overlegorgaan is Bob Degol, die ook met het
O.L.S. nauwe banden heeft. De bijzonder ijverige
Secretaris is Albert Janclaes uit Lontzen-Walhorn
bij Eupen.

Bijzondere leden van dit overlegorgaan zijn Ds. Dr.
Christiaan Vonck, Rector Faculteit voor Vergelij-
kende Godsdienstwetenschappen en Pater Karel
de Wilde, Proost van de Conventie van Schutters-
gilden.



In het Presidium van de E.G.S. is Marc de Schrijver
Vice-President, namens Belgie.

De Nederlandse organisaties wensen geen nieuw
overkoepelend orgaan te stichten. Wel komen de
drie Nederlandse Federaties een keer per jaar bij-
een om elkaar op de hoogte te houden van het wel
en wee van elkaars verenigingsleven.

Een bijeenkomst vindt telkens in een andere
provincieplaats en wordt geleid door de President
van de Federatie uit die provincie.

Tijdens die bijeenkomsten worden ook agenda’s
besproken van vergaderingen van de E.G.S. In dit
verband zullen voortaan uitnodigingen voor verga-
deringen van de E.G.S. zeer geruime tijd tevoren
door de Nederlandse organisaties moeten zijn ont-
vangen, willen de Nederlandse deelnemers ten-
minste op een vruchtbare wijze aan E.G.S. bespre-
kingen kunnen deelnemen.

De Voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden Eug. van Bouwdijk Bastiaanse is in
het E.G.S-Presidium Vice-President namens de
Nederlandse organisaties. Leo Stals, de President
van de O.L.S., fungeert als 'Secretaris’ met dien ver-
stande dat hij zijn taak, het samenstellen van een
agenda, het bepalen van de plaats van bijeenkomst,
het notuleren van het besprokene, door een door
hem aan te wijzen willekeurige gildebroeder kan
laten verzorgen.

De Nederlander Karel van Veenendaal, die in Salz-
burg, Oostenrijk woont, is de grote man voor de zgn.
Regio 2., omvattend de Organisaties in Duitsland ten
Zuiden van de Main, Oostenrijk, Zwitserland,
Liechtenstein, Zuid- en Welschtirol.

Is het Europees Koningschieten nu alles wat de
E.G.S. doet?

Het lijkt er wel op. Als dit zo zou zijn dan zou dit jam-
mer zijn.!

Bij het stichten van de Europese Gemeenschap
25 juni 1955 in Eindhoven werd er vanuit gegaan dat
door ontmoetingen de vriendschap tussen de inwo-
ners van de Europese landen gestimuleerd zou kun-
nen worden en er een steentje zou kunnen worden
bijgedragen aan het werk te komen tot een verenigd
Europa, waardoor onderlinge strijd tussen de Euro-
pese landen nooit meer een kans zou krijgen.

De opvolger van Leo Jans, de huidige President van
de E.G.S. Kurt Ortmann uit Eupen, is met de huidige
gang van zaken niet tevreden.

Hij vindt, zeer terecht, dat de E.G.S. meer kan bete-
kenen. Dat hij niet tevreden is blijkt uit zijn toespraak
tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in Lontzen op
27 januari 1991, waarbij hij o.a. zei:

"Op E.G.S. vlak zijn er momenteel geen aktiviteiten.
Als President heb ik geen volmacht hierin verande-
ring te brengen. |k verlang echter dat het bureau in
de komende weken een jaarvergadering bijeenroept.
Een Europafeest, iedere twee/drie jaren en verder
geen levenstekenen, dat is te weinig en wordt onver-
draagbaar. Onder zulke omstandigheden zal ik de
verantwoording van het Presidentschap niet verder
kunnen dragen.”

Het Bureau van de E.G.S. waar Wolfgang Leweke de
scepter voert is gevestigd in Leverkusen in het
Bureau van de Duitse Bond. (Geschaftfuehrende
Vorstand van de E.G.S. met als direkte 'Baas’ Kurt
Jannert.), zal nu wel op korte termijn tot het
samenstellen van een agenda overgaan.

Een vergadering op zeer korte termijn is echter niet
gewenst. Ten eerste vanwege de meestal slechte
weersomstandigheden in de eerste drie maanden

van het jaar. Ten tweede de Nederlandse organisa-
ties wensen de agenda ruim tevoren te ontvangen
zodat men die kan bespreken in de eigen federatie
en daarna in een bijeenkomst van de drie Federaties
gezamenlijk.

Eind goed al goed.
Europees Koningschieten Eupen 1985.

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak deelde Kurt
Ortmann mede, dat in juli 1991 Belgische gildebroe-
ders een bezoek zullen brengen aan gilden in Polen
en Qostelijk-Duitsland. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Correspondentie-adres Alb. Janclaes,
Ketteniserstrasse 16. B. 4711 Walhorn, Belgié.

Aan hetzelfde adres kan men zich nu ook aanmel-
den voor deelname op 28 april 1991 aan een
Pelgrimstocht naar de huiskapel van de EG.S. in
Astenet, in de nabijheid van Eupen.

Hier zal een plechtige Mis worden opgedragen ter
ere van de Heilige Catharina van Siéna om te bidden
voor een verenigd vrij en christelijk Europa. Alb.
Janclaes zou gaarne een gilde met vendeliers aan-
wezig zien om Mgr. J. G. ter Schure, Bisschop van
's-Hertogenbosch, die ook aanwezig zal zijn, te
begeleiden en een vendelgroet te brengen.
Nadere inlichtingen verkrijgbaar iedere middag tus-
sen 14 en 17 uur. Telefoon. 09 - 32 - 97 - 65.64.96.
Oekumenische Beweging Catharina van Siéna. In
de namiddag zijn er ook nog schietwedstrijden.

Mathieu van der Voort
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FFederatie- Nieuws

Toegekende Federatie-
onderscheidingen

Martien van Santvoord

Op 19 november 1990 werd Martien van Santvoord,
gildebroeder van het Sint-Catharinagilde Helmond,
onderscheiden met het Zilveren Schild van de Fede-
ratie. De versierselen werden hem tijdens de feest-
vergadering van het gilde opgespeld door de
vice-voorzitter der federatie de heer Herman van
Rijckevorsel.

Martien is ondermeer als lid van de federatieve
studie-, archief- en tentoonstellingscommissie van
onschatbare waarde geweest. Ook als fotograaf en
later als cineast bij gildegebeurtenissen heeft hij
waardevol documentatiemateriaal opgebouwd.

Zie ook de verslaggeving in de rubriek "Kring
Peelland”

Janus van Breugel

Op 2 januari 1991 werd Janus van Breugel, gilde-
broeder van het Sint-Martinusgilde Tongelre, Eind-
hoven, onderscheiden met het Zilveren Schild van
de Federatie, voor zijn pionierswerk op het gebied
van het schieten en het vendelen.

De versierselen werden hem in het gildehuis "De
Bochten' tijdens de nieuwjaarsreceptie opgespeld
door de federatievoorzitter Eugéne van Bouwdijk
Bastiaanse.

Janus is vanaf 1934 lid van het gilde en was 17 jaar
lang vendelier. In de periode 1951 tot 1965 was hij
kapitein van zijn gilde.

Van 1952 tot en met 1958 was hij Raadsheer van
Distrikt Centrum van Kring Kempenland en in de
periode 1956 tot en met 1975 Raadsheer voor het
geweerschieten in deze kring.

Janus van Breugel met de voorzitter.
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De verdiensten van Janus die uitstijgen boven die
van de kring en eigen gilde zijn, dat hij als pionier
en voorzitter van de federatieschietcommissie de
basis heeft gelegd voor het federatie-schietregle-
ment en bij de organisatie van vele Landjuwelen
een sleutelpositie heeft bekleed.

Als secretaris van de federatieschietcommissie
heeft hij een aandeel gehad in de totstandkoming
van het vendelreglement.

Hoewel hij nu minder valide is, blijft zijn belang-
stelling voor het gilde groot. Zo heeft hij zich de
laatste jaren opgeworpen om voor de 60-plussers
onder de gildebroeders en gildezusters schiet-
wedstrijden te organiseren, waarbij de competitie
ondergeschikt is gemaakt aan de gezelligheid.

De bekendheid die Janus in gildekringen heeft
laat zich het best tonen door de grote belangstel-
ling die hij ondervond bij de huldiging.
Vertegenwoordigers van kring en federatie, deputa-
ties van gilden uit de regio en daarbuiten stonden in
de rijom hem geluk te wensen.

De vendelhulde door de jeugdige vendeliers, tam-
boers en bazuin-blazers, zeer zeker ook namens
de aanwezigen gebracht, is tenvolle verdiend.

Syllabus van Wetgeving
Wapens en Munitie

Cor Setz, voorzitter van de federatieschietcommis-
sie, heeft met enkele gildebroeders een uittreksel
gemaakt van de nieuwe Wetgeving Wapens en
Munitie en in een boekje samengebracht. Hierin
staat zonder ballast in wat voor de schutters van
belangis.

Exemplaren kunnen via de kringsecretariaten
worden verkregen tegen kostprijs. Inlichtingen:
C. Setz, Willibrordusstraat 17,

5561 AX Riethoven, tel. 04902-15480.

Richtlijnen en Procedure voor
aanvrage en toekenning
Federatie-onderscheidingen

i. Onderscheidingen van de Federatie.
De Noordbrabantse Federatie van Schutters-
gilden kent in afnemende rangorde de volgen-
de onderscheidingen:

1.1. Het Zilveren Medaillon van de Noordbra-
bantse Federatie van Schuttersgilden,
met de eretitel "Opper-Deken van de
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2.2

Noordbrabantse Federatie van Schutters-
gilden”.

(Deze onderscheiding is reeds bij besluit
van de Algemene Vergadering van 20 ok-
tober 1982 ingesteld).

Het Zilveren Medaillon van de Noordbra-
bantse Federatie van Schuttersgilden,
met het predicaat "Persoon met Uitzon-
derlijke Verdiensten voor de Noordbra-
bantse Federatie van Schuttersgilden”.
(Deze onderscheiding is reeds bij besluit
van de Algemene Vergadering van 20 ok-
tober 1982 ingesteld).

Het Zilveren Schild van de Noordbrabant-
se Federatie van Schuttersgilden. Dit
schild is in 1990 geintroduceerd om te
voorzien in de behoefte aan een onder-
scheiding met lagere rangorde.

Uitvoeringen.

Zilveren Medaillon.

Rond medaillon in zilver, diameter 3 cm.,
met de voorzijde centraal aangebracht
het wapen van de provincie Noord-
Brabant en in rondschrift gegraveerd de
tekst "Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden’.

Op de achterzijde wordt per toekenning
gegraveerd: de naam van begunstigde,
datum van uitreiking en het volgnummer
van toekenning.

Dit medaillon is voorzien van een rood/wit
lintie met speld, voor bevestiging op bij-
voorbeeld sjerp of revers.

Zilveren Schild.

Zilveren plaatje in schildvorm, afmetin-
gen ca. 4 cm. bij 4,5 cm., met op de voor-
zijde gegraveerd tekst "Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden” en een
symbool dat aangeeft op welk gebied de
begunstigde zich verdienstelijk heeft ge-
maakt. Er zijn 4 versies.

De symbolen voor de 4 versies zijn:

- voor het schieten: kruislings geweer en
kruisboog

voor het vendelen:
vendels

voor het trommelen en blazen: trom en
bazuin

voor algemene verdiensten: wapen-
schild van de provincie N-Brabant.

Op de achterzijde wordt per toekenning
gegraveerd: de naam van de begunstig-
de, datum van uitreiking en het volgnum-
mer van toekenning.

Dit schild is voorzien van een rood/wit
lintle met speld voor bevestiging op bij-
voorbeeld sjerp of revers.

kruislings twee

'

3. Toekenningsnormen.

3.1.

Zilveren Medaillon.

Voor toekenning komt in principe in aan-
merking de persoon, die zich op uitzonder-
lijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor
het gildewezen in brede zin en met (extra)
federatieve uitstraling.

In zeer bijzondere gevallen, op voordracht
van het federatiebestuur en bij besluit van
de Algemene Vergadering, kan hieraan de
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eretitel "Opper-Deken” worden toege-
voegd.

Zilveren Schild.

Voor toekenning komt in principe in aan-
merking de persoon, die zich bijzonder ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor het gilde-
wezen en een aantal jaren in een of meer-
dere organen van de federatie aktief werk-
zaam is of is geweest.

Procedure voor aanvrage van medaillon c.q.
schild.

41

4.2.

43

44.

45.

46.

Aanvrage vanuit gilde.

De aanvrage moet door de gilde-overheid
schriftelijk worden ingediend bij het betref-
fende kringbestuur en moet zijn onder-
tekend door de hoofdman en de deken-
schrijver van het gilde.

Het kringbestuur brengt de aanvrage, met
begeleidend schriftelijk advies, ter kennis
van het federatiebestuur.

Aanvrage vanuit het kringbestuur.

De aanvrage moet door het kringbestuur
schriftelijk worden ingediend en moet zijn
ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.

Betreft de aanvrage een gildebroeder, dan
dient de betreffende gilde-overheid ge-
hoord te zijn en schriftelijk advies te heb-
ben gegeven.

Aanvrage vanuit federatiebestuur.

De aanvrage wordt in de vergadering van
het Algemeen Bestuur van de federatie
mondeling of schriftelijk ingediend.
Betreft de aanvrage een gildebroeder, dan
dient de betreffende gilde-overheid ge-
hoord te zijn en schriftelijk advies te heb-
ben gegeven.

Aanvrage door externen.
De aanvrage wordt schriftelijk ingediend bij
het federatiebestuur.

Inhoud van aanvrage.

De aanvraag moet vermelden:

- naam, voornamen en geboortedatum
van voorgedragene;

- de funkties die hij heeft bekleed en de

duur ervan;

de bijzondere verdiensten van voorgedra-

gene voor het eigen gilde en voor het

gildewezen in het algemeen;

- datum, gelegenheid en plaats van ge-
wenste uitreiking.

Aanvragetermijn.

De aanvrage moet bij het federatiesecreta-
riaat zijn ingediend:

minstens twee weken voor de vergadering
van het algemeen bestuur van de federatie
waarin over toekenning wordt beslist en
welke vergadering plaatsvindt minimaal
een week voorafgaand aan de voorgeno-
men datum van uitreiking. In uitzonde-
ringsgevallen kan hiervan worden
afgeweken, bij beslissing van de voorzitter
op informatie van andere leden van het da-
gelijks bestuur.




5. Besluit, Kosten, Uitreiking.
51. Besluit.
Het besluit van het federatiebestuur wordt
door de federatiesecretaris tijdig schriftelijk
gemeld aan het betreffende kringbestuur,
het betreffende gilde en aan eventuele
andere belanghebbenden.

5.2. Kosten.
De kosten, verbonden aan het vervaardi-
gen van de federatie-onderscheidingen
komen ten laste van de federatie.

53. Mededelingen van uitreiking.
Voor het uitreiken van een federatie-
onderscheiding wordt door de federatie-
secretaris tijdig kennis gegeven aan alle
leden van het federatiebestuur, met mede-
deling van lokatie, datum, tijd en gelegen-
heid van uitreiking.

5.4. Personen die uitreiken.
De uitreiking geschiedt bij voorkeur door
de federatievoorzitter en bij verhindering
door de vice-voorzitter.
Als deze eveneens verhinderd is dient uit-
reiking te geschieden door een ander lid
van het Dagelijks Bestuur.

55. Gelegenheid van uitreiking.
De uitreiking van federatie-onderschei-
dingen vindt bij voorkeur plaats tijdens de
hoofdliedendag.

Vergaderdata Federatiebestuur:

Het Algemeen Bestuur van de federatie komt ter ver-
gadering bijeen op 5 maart, 11 juni, 10 september.
De algemene vergadering met de afgevaardigden
van de kringen vindt plaats op 26 maart en op 26
november.

PNieuws uit Het Rwartier ban Oirschot

Kringonderscheidingen

De kringonderscheiding werd uitgereikt aan de Ou-
derling Kees van Gestel van Gilde Sint Sebastiaan te
Hilvarenbeek i.v.m. zijn 40-jarig lidmaatschap.

Oorkonden

Aan onderstaande gildebroeders werd een oorkon-
de uitgereikt:

H. van Oirschot, Oirschot, bij zijn afscheid als hoofd-
man, welke functie hij 25 jaren vervulde.

Adr. M. Hesselmans, die gedurende 50 jaren lid was
van het Gilde O.LVrouw Broederschap te Biest-
Houthakker.

H. C. van Boxtel te Haaren bij zijn afscheid als
bestuurslid van de Kring "Het Kwartier van
Oirschot™.

Adres-wijzigingen:

Gilde Sint Catharina en Barbara Haaren:
Secretaris L. Schellekens is verhuisd naar het adres:
Vendelplein 18, 5087 EM Haaren. Zijn telefoonnum-
mer is hetzelfde gebleven: 04117 - 2603.

Gilde Sint Catharina Moergestel.
Correspondentie dient te geschieden aan de hoofd-
man: H. Wolfs, Heuvelstraat 16, 5066 PC Moer-
gestel.

Gilde Sint Dionysius Tilburg
Wijziging telefoonnr. M. v. Lent: 013 - 436102

Gilde Sint Joris Oirschot

Hoofdman Harrie van Oirschot neemt afscheid
In een feestelijke algemene vergadering, gevolgd
door een druk bezochte receptie op 29 november
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1990, heeft Harrie van Oirschot zijn functie als
Hoofdman van het Sint-Jorisgilde neergelegd.
Hoofdman van Oirschot heeft deze functie op de dag
af 25 jaar vervuld.

Een aantal jaren geleden heetten de Hoofdlieden
van de Oirschotse Gilden allemaal Harrie. Inmiddels
zij er 3 overleden.

Al meerdere malen had hij te kennen gegeven dat hij
bij leven zijn functie neer zou leggen. In de vele
toespraken die gehouden werden, werd hij geprezen
voor zijn specifieke wijze van leidinggeven. Onder
zijn Hoofdmanschap kon het Gilde groeien van een
eenvoudig gezelschap, dat alleen geducht werd om
zijn schutterskwaliteiten, tot een gerenomeerd Gilde,
dat op alle terreinen van gilde-activiteiten inmiddels
zijn sporen verdiend heeft.

Tijdens zijn Hoofdmanschap kon het Gilde zich in
1978 kostumeren. Een dansgroep werd opgericht, de
opleiding van vendeliers en tamboers werd ter hand
genomen en recentelijk kon een groep bazuin-
blazers in opleiding komen.

In 1982 ging een lang gekoesterde wens in vervul-
ling. Bij de realisatie van de ruilverkaveling kreeg het
Gilde een eigen schietterrein.

In 1989 werd het initiatief genomen, in 1992 een
Kringdag te organiseren.

De vergadering koos Ad Smits als hun nieuwe
Hoofdman, die toezegde de lijn van Harrie van
Oirschot voort te zetten.

Als eerste officiele daad stelde hij de vergadering
voor, de oud-Hoofdman te benoemen tot ere-
Hopman, hetgeen geschiedde.

Uit handen van Kringvoorzitter Mes ontving Harrie
van Oirschot de oorkonde voor zijn vele verdiensten
voor het Gildewezen en voor Sint Joris in het bij-
zonder.



Nieuwe hoofdman Ad Smits (links) neemt de
hoofdmanspies over van Harrie van Oirschot.

Gilde Sint Sebastiaan
Hilvarenbeek

Vier jubilarissen op Statiedag

De statiedag werd gevierd op 22 januari 1991. Op die
dag waren er vier jubilarissen. Langste lid was Jan
Schoenmakers die 65 jaren lid was en hiervoor een
cadeau kreeg aangeboden. Verder kreeg een atten-
tie aangeboden de vaandrig Jan Timmermans die
25 jaren lid was en tenslotte waren twee gilderoeders
40 jaren lid, dat was de hoofdman Jan Abrahams en
de ouderling Kees van Gestel. Deze laatste kreeg
een Kringonderscheiding opgespeld, die de hoofd-
man reeds eerder had ontvangen.

C. v. Gestel krijgt Kringonderscheiding op-
gespeld.

Gilde O.L.Vrouw Broederschap
Biest-Houtakker

Terugblik in verband met het 200-jarig bestaan.
1790 - 1990

Het gilde O.LVrouw Broederschap te Biest-
Houtakker, is als kerkelijk gilde op 2 februari 1790 op-
gericht. Waarschijnlijk naar aanleiding van de Maria-
verering, die was ontstaan na de vondst van het
Mariabeeldje in de Aa, zo staat geschreven in oude
stukken van ons gilde.

Het is aan de oprichters en hun opvolgers te dan-
ken, dat ons gilde heden ten dage nog bestaat.
Trouw, Dienstbaarheid en Broederschap zijn de
drie pijlers waarop het gilde berust.

De eerste hoofdman was Jacobus Piet van Gestel
van 1790 tot 1794.

Geerd Jan Damen van 1794 tot 1827.

Corn. Michel v.d. Sande 1827 tot 1874.

L. Nooijens van 1874 tot 1906.

J. Nooijens van 1906 tot 1917.

Piet van Gestel van 1917 tot 1946.

Adrianus Wijten was hoofdman van 1946 tot 1971.
Bij zijn vrijwillig afscheid, nadat hij 25 jaar hoofd-
man was, werd hij benoemd tot ere-hoofdman.

In 1971 werd Piet v.d. Biggelaar gekozen tot hoofd-
man. Zoals bekend was het gilde altijd een stille
guld geweest. Ze traden wel op bij allerlei kerkelij-
ke gebeurtenissen, waarvan de vroegere openba-
re processies een belangrijk deel uitmaakten. Er
werd jaarlijks een statiedag gehouden. Dit betrof
een gehele dag en een statie-avond.

Verder verzorgde het gilde de begrafenissen van
de overleden gildebroeders en gildezusters.

In 1913 werd een eigen processie-vaandel aange-
schaft.

Deze minimale aktiviteiten hadden uiteraard tot
gevolg, dat er binnen onze dorpgemeenschap wei-
nig belangstelling voor ons gilde was. Er trad een
duidelijke vergrijzing op.

Door het in verval geraken van de jaarlijkse pro-
cessie in de zestiger jaren, dreigde voor het gilde
de zin van het voortbestaan in gevaar te komen.

In de zeventiger jaren, onder hoofdman Piet van
de Biggelaar, werd getracht nieuw leven in het gil-
de te blazen en zocht men naar wegen, om het
voortbestaan te garanderen.

Men ging naar mogelijkheden zoeken, om als ker-
kelijk gilde ook aansluiting te kunnen krijgen bij de
kring van schuttersgilden in het Kwartier van
Oirschot.

Alle gildebroeders waren ervan overtuigd dat er
nieuwe wegen ingeslagen moesten worden. Om
het voortbestaan van het gilde te garanderen
besloot men in 1978, over te gaan om als gepast
vermaak de handboog te hanteren.

Om het boogschieten in ons gilde terhand te nemen,
alleen om het ledental te handhaven, zou een
averechtse werking op de waarde van het gilde-
wezen zijn.

Trouw, Dienstbaarheid en Broederschap, de drie
pijlers waarop het gilde berust, laten wel toe, het
boogschieten als een gepast vermaak te beoefe-
nen, en het kan zelfs een goede bijdrage leveren
om de doelstelling van het gilde te vervolmaken,
maar zij die het boogschieten als enige doelstel-
ling van het gilde zien, omdat ze daar een ont-
spannen vermaak in zien, moeten niet bij ons gilde
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aansluiten, maar moeten zich organiseren in een
schuttersvereniging.

In hetzelfde jaar 1978 werd een nieuw gildevaan-
del aangekocht.

Op het eerste volksfeest in Biest-Houtakker op 18
juni 1978 werd het vaandel, van het in 1790 opge-
richte O.L Vrgilde, gewijd en in gebruik genomen.
Alle oud-inwoners boven de 65 jaar en alle invali-
den uit Biest-Houtakker werden op deze feestdag
uitgenodigd.

Dat het Gilde O.LVr.Broederschap in 1978 zijn
nieuwe vaandel op deze wijze aan de bevolking
presenteerde, was een bewijs, dat het zich bewust
was van zijn bestaansrecht in deze tijd.

Op 2 december 1978 is O.L. Vr. Broederschap als
lid van de Kring aangenomen; daarna is aan de
gildedagen deelgenomen en de eerste schutters
werden toen aangemeld

Dat waren Sjaak Vriens, Bart Vuchts, Jos van Trier,
Kees Timmermans, Marinus Wilborts, Kees van
Dijck, Graad van de Heuvel, Noud van Dal, Piet
v.d. Biggelaar, Theo Westenberg en Jan van Dijck.
In juli 1979 heeft Johan Vriens zich als tamboer
aangemeld, die met een normale harmonietrom
ons gilde vergezelde.

Op 2 september 1979 werd voor het eerst Koning
geschoten. De eerste Koning werd gildebroeder
Kees Timmermans.

Met de nieuwe aangekochte koningsvogel aan een
keten, waarin de namen gegraveerd zijn van de
gildebroeders, die deze aankoop mogelijk maak-
ten, werd toen de eerste koning geinstalleerd.

Op 26 september 1979 zijn bij notariéle akte de
statuten gewijzigd. Bij besluit van de algemene
vergadering van 6 mei 1982 is het huishoudelijk
reglement aangenomen.

Deze statuten en huishoudelijk reglement, waarin
zijn vastgelegd, de doelstelling en de gildetradi-
ties, aangepast aan de huidige omstandigheden
vormen de basis van het gilde.

Op het volksfeest van 1982 trad voor het eerst de
groep vendeliers van het gilde officieel naar buiten
met nieuwe uniformen aan, in gilde-kleuren, ge-
maakt door gildezuster Annie v.d. Biggelaar-
Jonkers.

Op zondag 4 september 1983 werd voor de tweede
keer koninggeschoten; Kees Timmermans werd
voor de tweede keer koning.

In 1985 heeft ons gilde het liefdadigheidsfestijn
georganiseerd. Dit werd, dank zij de medewerking
van de gehele gemeenschap en het mooie weer
op die dag, zowel organisatorisch als financieel
een groot sukses.

Op 6 augustus 1986 is de toenmalige hoofdman
Piet van de Biggelaar na een langdurige ziekte op
58-jarige leeftijd in het verpleeghuis in Goirle
overleden.

Piet was met hard en ziel gildebroeder. Dit bleek
ook tijdens zijn ziekte; bij elk bezoek dat we hem
brachten, informeerde hij naar het gilde-gebeuren.
Piet zag als een van de voornaamste taken de
broederschap onderling van de gildebroeders en
het naleven van de statuten en het huishoudelijk
reglement.

In 1986 werd Jan van Dijck gekozen als hoofdman
van het gilde. We hebben en we zullen, ook in de
toekomst, de voetsporen van Piet blijven volgen.
Op 30 augustus 1987 werd er voor de derde keer
koninggeschoten. Tijdens het schieten steeg de
spanning naar een hoogtepunt. Want er was zelfs
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kans op een Keizer. Maar gildebroeder Jan Abra-
hams schoot de vogel er af en werd de nieuwe
koning van ons gilde.

Dit jaar 1990, hebben we de kringdag van het
Kwartier van Oirschot georganiseerd. waarbij 37
gastgilden ons dorp bezochten.

Ook dit werd een groot sukses, dank zij de mede-
werking van U allen.

Door deze ingeslagen weg te volgen, willen we
een bijdrage leveren, om de gilde-geest en de
gilde-tradities in de volle omvang en in de breedst
mogelijke zin te veredelen. te ontwikkelen en mede
tot bloei te brengen.

Dit in overeenstemming met de bedoeling van de
oprichters en in het belang van de gilden, met
handhaving en behoud van het karakter, welk het
gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Biest-
Houtakker vanaf haar oorsprong heeft gehad.

Hoofdman Jan van Dijck.

Viering Patroonsdag 2 februari

Bij de viering van de Patroonsdag op 2 februari
1991 werd het feit herdacht dat het precies 50 jaar
was geleden dat de gildebroeder Adrianus Maria
Hesselsmans als lid was toegetreden.

Aangezien aan deze gildebroeder reeds eerder
een Kringonderscheiding was verleend, werd hij
nu vereerd met een oorkonde.

Kringvoorzitter J. Mes reikt oorkonde uit.

Gilde Sint Brigida Netersel

Nieuw vaandel.

Op 1 februari j.I. werd de jaarlijkse "Brigidadag”
gehouden met teeravond. Het feest begon met
een gildemis voor de overleden en levende leden
van het Gilde. Onder deze H. Mis werd het nieuwe
gildevaandel ingezegend door Pastoor C. Bertens.
Dit gildevaandel werd vervaardigd door Mevr.
Roelofs-van Laarhoven uit Geldrop, die hierbij ook
aanwezig was. Het nieuwe vaandel heeft dezelfde
afmetingen, kleuren en beeltenis van Sint Brigida
als het oude vaandel van 1959.




Namens het Gemeentebestuur was aanwezig wet-
houder A. Craens met echtgenote. Na de H. Mis
werd de vendelgroet gebracht aan de geestelijke
en wereldlijke overheid hetwelk een mooie afslui-
ting was van het officieel gedeelte van deze
Brigida-patroonsdag.

A. Hendriks, deken-schrijver

Afbeelding van het nieuwe vaandel:

Gilde Sint Sebastiaan, Oirschot

Viak bij onze Gildehof aan de Bochten ligt het ge-
doentje van Rinus de Bie. Vroeger heette het hier
d’'n Tilleur en er liep vreedzaam een pad van d'n
Theetuin naar 's-Heerenvijvers. Alles is overhoop
gehaald en nu raast het verkeer over de Rijks- en
Provinciale weg. Hier en daar wat uit het lood
geslagen, staat daar de woning met stallen en
schuren van Rinus; Rinus, die alleen met zijn hond
en vee zit te boeren. Ik denk, dat er jarenlang bijge-
bouwd is geworden. Er zijn wat overkappingen en
af en toe zijn de hokken zo goed mogelijk ineenge-
werkt en dicht op elkaar geschoven. Toch een
schoon landelijk geheel. Het pad is indertijd ver-
hard, maar ge kunt zien aan de kluiten en vettig-
heid op de weg, dat hier meest boerengerei over
komt.

Eigenlijk is het er, ondanks het vele verkeer, vrij
rustig gebleven. Het naastliggend bos houdt veel
geluid tegen. Daar op een flink stuk wei van Rinus
mocht Gilde Sint Sebastiaan haar hazenconcours
houden. D'n eigen hof is immers te klein. Enige
tientallen jaren terug was het in deze Brabantse
streken gewoon, dat men als de jacht was begon-
nen, hazen- en konijnenconcoursen hield. De ver-
enigingen spekten hun kas ermee. |k denk dat
zoiets nergens in den lande plaatsvindt. De vier
Qirschotse Gilden doen dat nog om beurten. Dit
najaar gaf Sint Sebastiaan vorm aan dit gebeuren.

Het weer werkte goed mee. Er werden schuts-
bomen opgericht: een vijftal voor kunst en één
voor het geluk en die zondagmiddag was het er
behoorlijk druk. Het meest Oirschotse gildebroe-
ders, maar ik zag er ook uit de Bovendorpen,
Moergestel en Liempde. Schutters hadden ditmaal
begrijpelijk de overhand. Toch waren er ook kaar-
ters, die lekker uit de wind in de grote tent zaten.

Dicht onder het zeil en dicht bij d'n tap. Natuurlijk
werd er niet alleen geschoten om de hazen, konij-
nen en fazanten, maar werden er ook loterijen
gehouden. Een levende kalkoen als hoofdprijs.
Onze nieuwe burgemeester gaf van zijn belang-
stelling blijk en vriendschappelijk en gemoedelijk
onderhield hij zich met de gildebroeders en hun
verwanten. Hij dronk een glas mee en je kon aan
hem zien, dat hij zich in de guld thuisvoelde. Een
goed teken. Het wild, in de haar. werd op het einde
van de middag uitgereikt door de Keizer. Het wild,
dat, wie weet, pas nog in deze omgeving rondhup-
pelde tussen de knollen en restanten mais. Zo
gaat dat. Onze Rentmeester had het druk met het
uiteenhouden van de gegevens en met d'n beur.
Druk hebben het ook gehad de gildebroeders van
Sint Sebastiaan, die in onderlinge samenwerking
gezorgd hadden voor een fijne, goeie opzet en uit-
werking. ledereen hielp mee en daarom had het
concours zo'n goed verloop. Terugfietsende naar
huis, zag ik in de verte op de achtergrond van de
schutsbomen onze Qirschotse toren. Die keek,
over de bossen heen, tevreden naar het schoon
tafreel van gildebroeders in goeden doen. Sint
Sebastiaan lapte 't hem toch maar weer; Sint
Sebastiaan: toch aardig!

Theo v.d. Loo, Hoofdman.

In Memoriam

Gilde Sint Sebastiaan Hilvarenbeek

Op 1 januari 1991 overleed vrij onverwacht op
64-jarige leeftijd onze gildebroeder Jan van Dijk.
Gedurende een periode van 35 jaren was hij lid
van ons Gilde. Hoewel hij geen bestuursfuncties
vervulde, stond hij altijd voor het Gilde klaar als
daarom gevraagd werd.

Zijn veehandel stelde hem in staat veel onder de
mensen te zijn en dat deed hij graag, want hij was
een echte Brabander.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Dat hij ruste in vrede.

Jan van Dijk
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PNieutws uit Vempenland
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Uit de Kringvergadering
van 11-12-1990.

De struktuur van de federatieschietcommissie is
ingrijpend gewijzigd. De commissie kent thans
drie sekties met elk een voorzitter en secretaris,
die in hun discipline afzonderlijke werkvergaderin-
gen hebben. Deze drie sekties zijn die voor het
geweerschieten, die voor het boogschieten op de
wip en die voor het boogschieten op doel.

In elke sektie zijn (voorzover relevant) twee afge-
vaardigden per kring vertegenwoordigd.

Het federatiebestuur heeft Cor Setz benoemd tot
algemeen voorzitter. A. van Laarhoven is alge-
meen secretaris.

Het komt vaak voor dat gildesecretarissen zelf uit-
maken wat zij vinden dat doorgegeven dient te
worden naar hun overheid. Hierdoor komt niet alle
ingekomen post ter kennis van de overheid, waar-
door soms toch wel belangrijke zaken onbekend
blijven. Het federatiebestuur en het kringbestuur
doen een beroep op al deze selecterende functio-
narissen om alle ingekomen post ter kennis te
brengen van hun overheid.

Er zijn nog steeds jubileumboeken van de kring te
koop. Inlichtingen bij de kringsecretaris.
Standaardrijders kunnen, omdat het zo gegroeid
is, lid zijn van meerdere gilden. Zij kunnen op een
gildedag echter maar voor eéen gilde uitkomen.

De Kringgildedag Kempenland, georganiseerd
door het Sint-Catharinagilde Tongelre eventueel in
samenwerking met de andere Eindhovense gilden,
zal op 8 september plaatsvinden te Eindhoven. Aan-
vankelijk zou er een vrij gildefeest worden gehou-
den, ter viering van het 100-jarig bestaan van de
NV Philips Gloeilampenfabrieken. Hierbij zouden
gilden worden uitgenodigd uit plaatsen in Neder-
land en Belgié waar Philips vestigingen heeft.
Doordat het Sint-Jorisgilde Reusel afzag van orga-
nisatie van de kringdag is op verzoek van het
kringbestuur dit vrij gildefeest gewijzigd in een
kringdag, zij het een met ook nog circa 10 gast-
gilden uit plaatsen met Philipsvestiging.

De kringdag 1992 is toegewezen aan het Sint-
Agathagilde Heeze. Deze Gouden Kringgildedag
zal dus gehouden worden in de Parel van Brabant.

De Ridderlijke Gilde van
St. Sebastiaan Eindhoven.

Op 30 november 1990 is gildebroeder J. G. M.
Hegener benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

De versierselen werden hem opgespeld door bur-
gemeester M. G. M. van Berckel tijdens een bij-
eenkomst op het kasteel van Geldrop.
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Sint-Jorisgilde Gestel

De kruisboogwedstrijden om het Zilveren Brabant-
kruis waren wederom een succes. In een reeks
van 4 wedstrijden, eind oktober begin november,
mocht Pieter van der Putten van het organiseren-
de gilde zich uit de andere 102 medestrijders de
beste noemen. Uit handen van kringvoorzitter
Henk Luiten ontving hij de felbegeerde trofee.

In de categorie veteranen won Piet Schellekens uit
Oirschot een fraai tinnen bord.

Sint-Martinusgilde Tongelre

Op 11 november opende het gilde de patroonsdag-
viering met een H. Mis in de Martinuskerk, die
tevens in het teken stond van de opening van de
vieringen van het 100-jarig bestaan van deze kerk.
Tijdens deze mis werd pastoor A. Bressers
geinstalleerd als Ere-Deken en gildepastor.

De dag erop werd tijdens de teeravond het feest
voortgezet met een huldiging van de kapitein van
het gilde A. (Janus) Vereijken.

Janus is sinds jaar en dag de steun en toeverlaat
van het gilde. In de 40 jaar van zijn gildebroeder-
schap heeft hij enorm veel werk verzet en gedu-
rende 25 jaar reeds gaat hij als kapitein zijn gilde
op markante wijze voor. Janus is de gildebroeder die
steeds maar blijft pleiten voor het door uitoefening in
ere houden van de geest van broederschap.

Ook op sociaal gebied verricht hij voor de Tongel-
rese gemeenschap sinds vele jaren goed werk.

Uit waardering voor al deze verdiensten ontving
Janus uit handen van loco-burgemeester de heer
B. van Veelen de Eremedaille in Zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheidene dankte allen die hem hebben
geholpen in deze taken, vooral zijn broers en
zusters die altijd voor hem klaar stonden.

Janus Vereijken.




Sint-Catharinagilde
Nuenen - Boord

De Catharinadag van 25 november was dit jaar
extra feestelijk. Twee gildebroeders en onze gilde-
moeder/beschermvrouw kregen de ruim verdien-
de aandacht.

Mevrouw Spijkers-Heuvelmans is 26 jaar gilde-
moeder en beschermvrouw. Verder zorgde zij er
jaren voor dat de donateurs hun donatie inlever-
den en was zij ook meerdere jaren penningmeester.
Piet Strijbos is 25 jaar lid waarvan 13 jaar voorzitter.
Zijn lichamelijke gezondheid laat hem steeds meer
in de steek, zodat de heer Strijbos het nu rustiger
aan moet doen, maar hij is niettemin nog altijd bij het
gilde betrokken.

Klaas van Hinthem is 50 jaar gildebroedere en
tevens de meest markante. Dit dankt Klaas aan zijn
vrolijkheid en zoals hij het zelf noemt “lang leve de
lol”. Dat leverde hem een speciaal plaatsje op
binnen ons gilde.

Van I. naar r.: P. Strijbos, Mevr. Spijkers en
K. van Hinthem.

's Morgens om 10.00 uur verzamelden de gildebroe-
ders en zusters zich om zich in optocht naar de Sint-
Andrieskerk te begeven, waar pastoor Van Ooster-
hout (Ere-Deken) een Heilige Mis opdroeg voor de
overleden en levende leden van het gilde.

Daarna snel naar het gildeterrein waar door vrien-
den van het gilde een koffiemaaltijd met brandewijn
verzorgd was.

Tijdens de maaltijd worden de jubilarissen intern
gehuldigd door de regerend-deken Ruud Habraken.
Aan mevrouw Spijkers werd door het gilde een
zilveren medaillon met uitgewerkt St. Catharina
aangeboden.

Zowel de heer Strijbos als de heer Van Hinthem
werd een zilveren schild opgespeld.

Om 14.00 uur stond het gilde bij de aftredende
koning Henry van Rooy en zijn vrouw om een ven-
delhulde te brengen en er tevens eentje te nemen
op het koningspaar.

Daarna werden ze begeleid naar het schietterrein
waar rond de boom werd getrokken om de boze
geesten te verdrijven.

Na het loten kon het koningsschieten aanvangen
op een fraaie vogel met een kop, gespreide vieugels
en staart van een fazanthaan, gemaakt door de
koning.

Er hadden zich 9 echte kandidaten aangemeld om
aan de strijd deel te nemen. Na 114 schoten was de

nieuwe koning bekend voor de komende 2 jaren. Het
is deken-schrijver Hein Scheepers, in 1977 toege-
treden bij het gilde als vendelier.

H. Scheepers

De heer Scheepers had op zijn verjaardag zijn
dag. Behalve het laatste stukje hout, was er vooraf
de kop, rechtervleugel en de staart door hem ver-
wijderd, in de wetenschap dat die onderdelen hem
een borrel brandewijn zouden opleveren.

Na het installeren volgde een vendelhulde voor de
nieuwe koning, zijn vrouw en beide zonen die
jeugdlid zijn.

Om 18.00 uur verzamelden alle gildeleden, jubila-
rissen en hun naaste familie zich om naar het
gildehuis te gaan.

Daar stond een jachtschotel klaar, aangeboden
door de gilde-moeder. Na het diner begon de
receptie voor de jubilarissen, welke druk bezocht
werd.

De burgemeester van Nuenen c.a., de heer H.
Terwisse, sprak de jubilarissen toe en spelde bij de
heer Strijbos de zilveren penning van de gemeen-
te Nuenen c.a. op en bij de heer Van Hinthem de
bronzen penning.

Voor mevrouw Spijkers was er een tinnen wand-
bord, dit omdat zij in 1988 al de zilveren penning
opgespeld heeft gekregen en dit jaar op 27 april
de gouden Ere-medaille verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau.

Namens de bond van schuttersgilden Kring
Kempenland sprak de voorzitter de heer Luiten
mevrouw Strijbos toe en spelde haar het zilveren
schild van Kring Kempenland op.

Toen was het de beurt aan de heer Van de Berk om
de heer Van Hinthem toe te spreken en als
districts-raadsheer spelde hij hem het gouden
schild van Kring Kempenland op.

Na een korte toespraak, waarin hij de heren Terwis-
se, Luiten en Van de Berk bedankte, bood de
regerend-deken als afsluiting mevrouw Spijkers een
borstbeeld van haarzelf aan. Dit was in het geheim
gemaakt door gildezuster Maria van de Mortel.
Mevrouw Spijkers was er erg van onder de indruk.
De receptie werd afgesloten door de heer F. van
Kasteren, vader van een jeugdlid, met een mooie
en gezellige Sound-Mix. Op de op de receptie vol-
gende feestavond was er een playback-show van
enkele gildebroeders en zusters van het Sint-
Martinusgilde Tongelre.

Deze zeer geslaagde patroonsdag werd door alle
aanwezigen tot in de vroege uurtjes voortgezet.
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by DNieuws wit Peelland
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Sint-Catharinagilde Helmond

Martien van Santvoord ontvangt het Zilveren
Schild der Federatie van Noordbrabantse
Schuttersgilden

Op maandag 19 november 1990 vierde het gilde
zijn jaarlijkse Patroonheiligedag. Traditiegetrouw
geschiedt zulks op maandag 25 november, of de
maandag direkt voor deze datum.

Dit jaar zou het een heel bijzondere dag gaan wor-
den, aangezien het precies 40 jaar geleden was
dat het Sint-Catharinagilde na een groot aantal
jaren slapende te zijn geweest, werd her-
opgericht.

Na een plechtige H. Mis in de Lambertuskerk in
het Helmondse centrum, gecelebreerd door de
eerwaarde pastor pater L. v.d. Klaauw, werd laatst-
genoemde de Eed van Trouw gebracht, voor het
priesterkoor en aansluitend bracht organist v.d.
Laar op sublieme wijze het Catharinalied ten gehore
op het kerkorgel. Met slaande trom werd na de mis
richting kasteel getrokken, waar de beide ere-
dekenen (burgemeester W. v. Elk en oud-burge-
meester J. Geukers) zich bij het feestelijke gezel-
schap voegden.

Alvorens aan Ere-deken, burgemeester W. van Elk,
de Eed van Trouw werd gebracht door vaandrig
Ted Hegeman betrad het gezelschap de toren-
kamer van het Kasteel-Raadhuis en aan jonge
deken Martien van Santvoord, die vandaag zijn
40-jarig jubileum als gildebroeder viert, gevraagd
om als eerste de betreffende ruimte te betreden.
Een heuse verrassing wachtte hem: op de grond
lagen een 6-tal spiksplinternieuwe vendels, kom-
pleet met nieuwe vendelstokken en messing ge-
wichtbollen, uitgespreid. De vendels (slechts een
kwart in aantal van het totaal vervaardige) waren in
opdracht van dhr. A. v.d. Broek, sinds jaren een
gewaardeerde sympathisant van het gilde, ver-
vaardigd en geschonken! De stokken en bollen
waren een geschenk van het gildebestuur aan het
gilde. In een speciale feestrede werd een en ander
door oude deken aan de jubilaris en de overige
aanwezigen verwoord. Een enigszins verbaasde
Martien van Santvoord merkte op enorm blij te zijn
met het gebodene en Helmonds burgervader
mocht aansluitend namens het gemeentebestuur
de gildebroeders een feestdronk offreren, welke
uiteraard in dank werd aangenomen.

Eerst echter werd op de binnenplaats van het
kasteel de Eed van Trouw gebracht en mocht ere-
deken van Elk een vendelgroet in ontvangst nemen.
Wederom binnengekeerd werd ter gelegenheid
van het 40-jarige bestaan een groepsfoto gemaakt
en dronken we de royaal geserveerde borrel.
Daarna werd naar het dagadres, zaal d’Herbergh,
getrokken waar het gilde-ontbijt werd genuttigd.
Reeds jarenlang genieten de gildebroeders tijdens
deze maaltijd van de "coteletten van Hannes van
Duynhoven”, bekostigd van de rente van een
geldelijke nalatenschap van de weduwe van deze,
reeds lang overleden gildebroeder.
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Direkt aansluitend moest de feestvergadering
beginnen en een groot aantal vertegenwoordigers
van diverse gilden uit zowel het Helmondse als ver
daarbuiten waren hiervoor uitgenodigd. Onder
andere werd naast Kringvoorzitter Ferd van Thiel
ook de vice-voorzitter van de Federatie, Dhr. Herman
van Rijckevorsel verwelkomd, evenals Federatie-
secretaris Rein Haase.

Secretaris Harry de Rooij beet, na het openings-
woord van oude deken Kees Paaps, de spits af en
presenteerde een bloemlezing onder de titel "40
jaar Sint-Catharinagilde sinds de her-oprichting in
1950" welke aandachtig door alle aanwezigen
(onder wie alle gildezusters) werd aanhoord.
Vervolgens kreeg Vice-Federatievoorzitter Herman
van Rijckevorsel het woord, die zich vol lof uitliet
over Martien van Santvoord en diens verdiensten
voor niet alleen het eigen gilde doch ook vooral
voor het gehele Brabantse gildewezen, o.a. door
zijn vele foto-, dia- en videoreportages en een
8-jarig lidmaatschap van de Federatieve SAT-
commissie en die van Kring Peelland, in welke
hoedanigheid hij nauw betrokken was bij het tot
stand komen van het boek 50 jaar Gilden in Peel-
land’. Zeer vereerd toonde Martien zich met de bij-
zondere onderscheiding welke door Herman van
Rijckevorsel namens het Federatiebestuur aan
hem werd uitgereikt. Bijzonder vooral ook was het
feit dat vandaag deze, toch wel uniek te noemen
onderscheiding , voor de allereerste keer werd toe-
gekend en uitgereikt. Behalve de jubilaris stak ook
Kringvoorzitter de gepaste trots hieromtrent niet
onder stoelen of banken toen aan hem het woord
werd gegeven.

Nadat aansluitend de belofte van Trouw door de
gildebroeders werd hernieuwd, bood oud-koning
Harry de Rooij een fraai zilveren schild aan, ter
bevestiging aan het zilvervest en jubilaris Martien
van Santvoord had eveneens een passend ge-
schenk voor "zijn” Catharinagilde: na geruime tijd
naar een goed voorbeeld te hebben gezocht was
hij er, samen met zilversmid Jan Andriessen in




geslaagd een prachtig uitgevoerd zilveren medail-
lon met de afbeelding van de Heilige Catharina te
ontwerpen, waarvoor een koningsschild uit 1732
"model” stond. Dit medaillon werd door Martien
geschonken ter kompletering van de zilveren
ketting met Koningsvogel, welk attribuut hiermee
op zeeér fraaie wijze werd uitgebreid.

Vervolgens meldde zich nog een bijzondere spreker,
te weten burgemeester J. Berkhout uit Mierlo, de
woonplaats van Martien, die namens Hare Majesteit
de Koningin kwam vertellen dat aan onze jubilaris
voor zijn vele verdiensten in de maatschappij, naast
zijn gilde-aktiviteiten in werk en overige hobbies,
door hare majesteit aan Martien de zilveren medail-
le, behorende bij de Orde van Oranje Nassau, was
toegekend. Natuurlijk leverde deze 2e onderschei-
ding wederom een bijdrage tot een verhoogde
feeststemming bij de aanwezigen, vooral echter bij
jubilaris Martien die opnieuw aangenaam verrast
werd!

Hierna werd de verpachting van de gildeattributen
geleid door staande deken Noud Giesbers. Deze
oudste gildebroeder wist op keurige en onnavolg-
bare wijze het gezelschap een boeiende verpachting
voor te schotelen, een overigens bij velen van de
aanwezigen onbekend gebruik, dat desgevraagd
nog de nodige toelichting en uitleg kreeg. Van de
niet geringe opbrengst van deze verpachting kan en
zal volgend jaar weer een prachtige Catharinaviering
worden bekostigd!

Na de feestvergadering was inderhaast een receptie
ingelast, tijdens welke door vele vertegenwoordigers
van vele Peellandse gilden de nodige felicitaties aan
de jubilaris werden overgebracht en na een korte
pauze kwamen de gildebroeders en gildezusters
weer rond 19.00 uur bij elkaar voor het feestdiner,
eveneens in zaal d'Herbergh.

Tijdens de maaltijd kreeg Martien nog enkele kado's
aangeboden, van Jan Andriessen en zijn echtgenote
een fraaie wijnkaraf en van de gildebroeders en
zusters, nadat de feestcommissie een speciaal
gecomponeerd lied ten gehore had gebracht, een
zilveren fotolijst, met daarin de opname welke
‘s ochtends in het Kasteel was gemaakt!

Na het diner werd op ongedwongen doch meer dan
gezellige wijze van een fantastische feestavond
genoten, welke werd verzorgd door de feestcommis-
sie (Kees Paaps, Frank Koolen en Harry de Rooij met
hun echtgenote’s en Roald Paaps). die met sketchjes
en zang de stemming erin bracht en hield, geas-
sisteerd door disc jockey en onverwachts, door een
optreden van een achttal gildebroeders en zusters
die een lofzang brachten aan het adres van eerder
genoemde feestcommissie, dit jaar voor de 5e maal
in successie de organisatoren van deze dag.

Tot in de kleine uurtjes werd uitbundig gefeest en
meer dan voldaan togen allen, de een wat vroeger,
de ander wat later. na een fijne dag en avond weer
huiswaarts.

Sint-Antoniusgilde Beek en
Donk installeerde windvaan op
Antoniusplein

Zondag 13 januari werd op het naar hen genoemde

pleintje door het Antoniusgiide een windwijzer ge-
plaatst op een model-schutsboom.

Al enige tijd leefde bij het Beekse gilde de wens een
plekje naar zich genoemd te krijgen.

Die wens is onlangs in vervulling gegaan doordat
een nieuw pleintje, dat was ontstaan toen op de
plaats, waar voorheen de gemeentekwekerij was en
de mast van de centrale antenne stond, woningen
waren gebouwd, dit Antoniusplein werd genoemd.
Toen het zover was wilde het gilde een attribuut
plaatsen waaruit zou blijken dat dit stukje grond naar
het gilde was genoemd.

Er werd een commissie gevormd en uit de ideeén
die deze aandroeg werd de suggestie van gilde-
zuster mej. Dinie v.d. Boom gekozen. Een model-
schutsboom met een windvaan met standaardrijder.
tamboer en vendelier. Deze werd vervaardigd door
gildebroeder Karel de Jong uit Aarle-Rixtel. Een fraai
stukje kunstsmeedwerk.

Nadat de windwijzer in de H. Mis van 9.30 uur was
ingezegend door pastor Engels werd hij op de
schutsboom geplaatst. Onder tromgeroffel en
gezwaai van de vendels werd de boom omhoog-
getrokken door burgemeester Hustinx, geassisteerd
door de twee oudste gildebroeders, Harrie van den
Bergh en Lambert van den Eijnde.

Hierna sprak gildebroeder van Roessel een kort
woord waarin hij o.a. het gemeentebestuur en
allen die hadden bijgedragen aan de totstand-
koming van dit schone gildeattribuut bedankte.
Tot slot werden alle aanwezigen uitgenodigd mee
naar café v.d. Burgt te komen waar, namens het
gilde, enkele consumpties werden aangeboden.

deken-schrijver
Q. F. M. van Roessel

Geslaagde Optrekdag
Gilde St. Antonius Abt Lierop

De op zaterdag 19 januari gehouden optrekdag
van het Lieropse gilde, in verband met de viering
van de patroonsdag, mag zeer geslaagd genoemd
worden.

Eucharistieviering

De dag begon met een goed bezochte Eucharistie-
viering in de parochiekerk. Deze viering opgedra-
gen ter intentie van de overleden leden van het
gilde maar speciaal voor de in 1990 overleden gil-
debroeders Toon Meulendijks en Godefridus van
den Bogaard, werd voorgegaan door pastoor van
Asten.

Jaarvergadering

Na deze viering, de jaarvergadering in ons gilde-
huis café "de Babbelaar”, waarop hoofdman Mies
Sijbers vele gildebroeders, gildezusters en
beschermheer notaris Verhoeven mocht begroeten.
In zijn openingswoord keek de hoofdman even
terug naar het zéer drukke jaar 1990 met als
hoogtepunten: ingebruikname nieuwe uniformen,
het kringgildefeest en de hoofdliedendag te Den
Bosch.

Cadeau

Hierna kreeg gildebroeder Harrie Verberne (Meer-
ven) het woord, Harrie bood mede namens zijn
vrouw Nel, familie van Gestel en familie van de
Ven (Berkeindje) een geheel nieuwe hoofdmans-
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keten en verfraaide hoofdmanssikkel het gilde aan.
Na dit, door de vergadering, met een enthousiast
applaus ontvangen cadeau en de gebruikelijke
agendapunten zoals notulen, jaar- en financieel
verslag werden door hoofdman Mies Sijbers een
zevental jubilarissen gehuldigd.

Jubilarissen

Deze jubilarissen waren Jan van de Ven (Hzn),
Piet Verberne (Achterbroek), Piet Verberne (dorp)
en Jan Verberne (allen 25 jaar lid), Piet van Eijk, Jan
Janssen (beiden 50 jaar lid), Frans van Eijk (60
jaar lid). Ook Thomas Meulendijks en Toon van de
Ven (Wzn) waren 25 jaar lid maar konden door om-
standigheden niet aanwezig zijn. De overheid zal
hen t.z.t. een passende huldiging geven.

Harrie Bankers St. Willibrordus Bakel en Jan
Verheijen St. Lambertus Someren-Eind, waren als
afgevaardigden van het kringbestuur Peelland
naar Lierop gekomen om Frans en Piet van Eijk
met de kringonderscheiding te eren.

Gouden jubilaris

Piet van Eijk krijgt van de vice-voorzitter kring
Peelland Harrie Bankers de kringonderschei-
ding opgespeld.

Diamanten jubilaris
Frans van Eijk krijgt van hoofdman Mies Sijbers
de gouden speld met diamant opgespeld.
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Bestuursverkiezing

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
maar herkiesbare bestuursleden Harrie Berkers
en Huub van den Eikhof per acclamatie herkozen.
Jan van den Broek, statutair aftredend kascom-
missielid, werd opgevolgd door Frits van de Ven
(Bzn).

Programma 1991

Ook in 1991 heeft het gilde weer heel wat activitei-
ten op zijn programma staan naast de gebruikelij-
ke parochiéle en gemeentelijke optredens wordt er
deelgenomen aan het kringgildefeest te Aarle-
Rixtel en een gildefeest buiten kring Peelland. Uit-
nodigingen hiervoor zijn binnengekomen uit Seve-
num, Alphen en Roosendaal. Ook het oogstcorso
te Kronenberg zullen wij weer opluisteren.

St. Antonius Abt kapel

Tijdens de mededelingen meldde hoofdman Mies
Sijbers dat bij de overheid het idee was ontstaan
om een zeer oude traditie in ere te herstellen. In
vroegere tijden schonken gilden bij een kerkelijk
feest of jubileum aan de parochiegemeenschap
een cadeau. Wij als gilde St. Antonius Abt willen in
1992, bij het feest ter gelegenheid van het hon-
derdjarig bestaan van de Lieropse parochiekerk,
een St. Antonius Abt kapel of St. Antonius Abt
altaar aan de Lieropse parochiegemeenschap
aanbieden. Een aanvraag hiervoor is inmiddels bij
het kerkbestuur ingediend. Van de vergadering
heeft de overheid tcestemming gekregen dit plan
uit te werken. De overheid heeft hiervoor een
commissie in het leven geroepen.

(in een volgende editie willen wij hier nog op terug
komen).

Rondvraag

In de rondvraag werd de vraag gesteld om de
statuten, indien mogelijk, zodanig te wijzigen dat
ook gildebroeders van buiten de gemeente
Someren, welke hebben aangetoond het "ware
gildebloed™” te bezitten, ook de mogelijkheid krij-
gen om aan het koningschieten deel te nemen.
Door de complexheid van deze materie kon er
tijdens de vergadering geen uitsluitsel hierover ge-
geven worden. Er is een commissie in het leven
geroepen die in samenwerking met de overheid en
beschermheer notaris Verhoeven dit verder zal be-
kijken.

De vergadering werd, zoals hij werd geopend,
gesloten met de christelijke groet, waarna nog ge-
noten werd van de gebruikelijke kop erwtensoep.

Teeravond

De optrekdag werd om 20.00 uur afgesloten met de
traditionele teeravond. Deze begon met een koffie-
tafel, waarna de avond verder onder een muzikaal
tintje werd voortgezet tot in de late uurtjes.

Al met al kan men spreken van een geslaagde op-
trekdag 1991.

2e Deken-schrijver
Huub H. F. van den Eikhof.



O. L. Vrouwe-Gilde Aarle-Rixtel

Teerdag

Op zaterdag 17 november vierden we onze jaarlijk-
se teerdag. Zoals te doen gebruikelijk werd deze
dag begonnen met een Gildemis in de Mariakapel,
voorgegaan door Pastoor Tilman. In deze viering
ging hij in op de zin van de Gilde en de bijzondere
verbondenheid die gildebroeders met elkaar
hebben.

Na terugkeer in ons gildehuis van Bracht maakte
men zich op om de jubilarissen te huldigen.

Met een welkomswoord ging hoofdman Bertus v.
Rixtel eerst in op onze onlangs overleden broeder
Leo Rovers die op deze dag 40 jaar broederschap
zou hebben gevierd. Hoezeer Leo altijd bij het gilde
betrokken is geweest, bleek eens en te meer door
wat hij, bestemd voor zijn jubileum, aan 't gilde
had nagelaten. Zijn vrouw Nelly overhandigde de
hoofdman een prachtige draagstok met zilveren
opzet, voorstellende een gildetrom met daarboven-
op onze Patrones Maria. Geroerd sprak de hoofd-
man dank uit en zegde toe dat het altijd met Ere
gedragen zal worden. Vervolgens keek hij terug
naar de jubilaris van vorig jaar Nelis Aarden, die
toen 'n bedrag onder couvert had geschonken. Als
blijvende herinnering is er een schild met in het
midden onze Patrones Maria. Hierna kwamen de
huidige jubilarissen in de schijnwerpers.

Koos van Hoof; 40 jaar gildebroeder, waarbij hij
zowat van alles gedaan heeft, tamboer, vendelier,
commandant en 9 jaar Koning. De hoofdman
roemde hem voor het vele werk dat hij voor het gilde
gedaan heeft en spelde hem een zilveren draag-
speld, voorstellende een vogel met een kroon, op.
Met een kort woord overhandigde de jubilaris aan
de hoofdman een schitterende Koningsketen. Een
keten met 20 zware schakels met daaronder een
prachtig uitgewerkt schild met afbeelding van onze
Patrones Maria, daaronder de Koningsvogel. In de
overvolle zaal werd het even stil, geheel perplex
nam de hoofdman het in ontvangst en zei er heel
zuinig op te zijn. Onze huidige Koning Jos v.d.
Heuvel zal het met trots en ere dragen.

Wim Driessen; 25 jaar gildebroeder. waarvan al
die tijd tamboer. De hoofdman kenschetste hem
als een veelzijdig figuur die op velerlei terrein zich
inzet voor verenigingen. Zeker in het gildewezen is
hij geen onbekende, zo bekleedt hij al 16 jaar de
funktie als secretaris van de tromcommissie Kring
Peelland. Hij dankte hem voor het vele goeds dat
hij voor het gilde gedaan heeft en spelde hem ver-

volgens de zilveren draagspeld, voorstellende onze
Patrones Maria, op. Zijn vrouw Jo kreeg het zilveren
medaillon overhandigd. De dames werden voor-
zien van een bos bloemen.

Vervolgens feliciteerde de hoofdman de onlangs in
Dalen (Drente) getrouwde broeder Joost v. Noordwijk
en overhandigde hem en zijn bruid de traditionele
kandelaar. Hierna werd aan de feestelingen een
vendelgroet gebracht en kreeg ieder gelegenheid
hen te feliciteren.

Voorafgaande aan de koffietafel loste onze nieuwe
Koning Jos v.d. Heuvel zijn schuld in door het
schenken van een prachtig Koningsschild. Het
heeft de vorm van 2 schilden, naar voorbeeld van
de schilden van zijn overleden vader, met daarop
2 vendels, vanwege zijn vendelleiderschap, met
bovenaan opgelegd de zilveren draagspeld, die
van zijn vader is geweest.

Hierna deed men zich tegoed aan een goed ver-
zorgde koffietafel.

Rond de klok van 2 vond er het traditionele "Koffie-
kransje” voor onze dames en 'n grabbelton voor
de kinderen plaats, terwijl de gildebroeders de tijd
doodden met kaarten, biljarten, of gewoon wat
buurten.

Om 16.30 uur opende ons zustergilde St. Margare-
tha de receptie t.b.v. de jubilarissen, met een ven-
delgroet. Velen kwamen de jubilarissen feliciteren,
het was 'n gezellige drukte. Met een serenade van
harmonie De Goede Hoop werd deze receptie
besloten.

's Avonds was er een feestavond met orkest en
enkele komische optredens van onze gildebroe-
ders/zusters. Dit alles verliep in 'n fijne broeder-
schapssfeer en duurde tot in de bekende Brabantse
"kleine uurtjes’.

H. Sterken
Deken-Schrijver

In Memoriam

Sint-Jorisgilde Someren

Op 29 januari overleed onze gildebroeder Dries
van de Kerkhof.

Dries was een zeer actieve broeder van ons gilde
gedurende 28 jaar. Zijn grootste hobby was het
beoefenen van de schietsport.

Hij was een vooruitstrevende gildebroeder waar
men op aan kon.

Op 2 februari is Dries met gilde-eer naar zijn
laatste rustplaats gedragen. Moge hij rusten in
vrede.

PNieutws wit Flaasland

Kort verslag algemene
vergadering
Algemene vergadering 23 november in cafe

Modern te Vught; het voltallig kringbestuur was
aanwezig, 34 aangesloten Gilden, afgevaardigden

van de diverse commissies en de Hr. van Berkom
van het Gilde St. Antonius Abt St. Catharina uit
Nistelrode, herleefd op 19-11-1990, (als toe-
hoorder).

Helaas wisten vier gilden zonder bericht van ver-
hindering thuis te blijven.

Hoofdman H. Eijkemans opende de vergadering
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met de Christelijke groet en heette allen welkom.
Herdenking Overleden Gildebroeders, in het bij-
zonder onze Ere-Hoofdman Jan van de Mortel.
Goedkeuring jaarverslag en financieel verslag;
zonder op of aanmerkingen werden beide versla-
gen onder dankzegging goedgekeurd.

Verslag kringdag 27 mei te Berlicum; door alle
commissies werd lof gebracht aan de organisatie
van deze kringdag, het Sint-Jorisgilde te Berlicum.
Bespreking Kringdag 1991, 15 september te Nistel-
rode georganiseerd door het Gilde St. Antonius
Abt te Vorstenbosch.

Vaststelling kringdagen, 1996 is nog vrij, de rest is
tot en met 2000 ingevuld.

Verkiezing leden Overheid: H. Eijkemans, H. van
Helvoirt, F. v/d Berg werden bij acclamatie
herkozen.

Aktie boeken verkoop: Nog ruim 200 boeken van
het jubileumjaar 1985 waren in omloop; voor-
gesteld werd om per gilde 4 boeken voor f 10,00
per stuk te verkopen: na veel heen en weer ge-
praat werd het voorstel gedaan om ze gratis weg te
geven (met gevolg contributie-verhoging) of te
verkopen.

27 Gilden stemden voor verkoop, 7 tegen verkoop.
Cursus Deken-Schrijvers en Archivarissen; met
medewerking van kring Kwartier van Oirschot zul-
len wij in het voorjaar een cursusavond houden bij
voldoende belangstelling.

Vaststelling algemene vergadering 1991 8 november
cafée Modern te Vught.

Enkele Gilden maakten gebruik van de rondvraag.
Een Kkorte terugblik werd er gegeven op de Rome-
reis; dank werd gebracht aan de organisatie.
Hierna werd de vergadering met gebed gesloten.

Deken-Schrijver
L. F. van den Berg.

Oisterwijk. Gilde St. Sebastiaan

Als opvolgeer van de in mei 1990 plotseling over-
leden parochieherder J. Coenen is zondag 4 no-
vember 1990 Gabrie Papenburg door Bisschop
Mgr. J. ter Schure geinstalleerd als pastoor van de
Joannesparochie te Oisterwijk. Na de eucharistie
was een volle kerk er getuige van dat de nieuwe
pastoor werd benoemd tot en bekleed als ere-deken
van het Gilde St. Sebastiaan. Jack Goudsmits sprak
daarbij een verklarend woord, wat door eenieder
zeer op prijs werd gesteld.

Daarna hing hoofman Knevel bij de pastoor de
donkerrode sjerp om en werd de zilveren speld, in
de vorm van een schild, bevestigd. Door met het
gildevaandel te zwaaien boven de hoofden van de
bisschop, pastoor en gildekoning, werd de eed van
trouw aan het kerkelijk gezag vernieuwd.

Bij de eucharistieviering op donderdag 8 november
in de St. Pieter te Rome, ter afsluiting van het
Willibrordusjaar, waren ook twee van onze leden
aanwezig. Vaandrig Jan Goudsmits en zilverdrager
Loek Vink. Het geheel heeft een diepe indruk op
beiden gemaakt. Voor een vaandrig is het dan ook
een emotioneel moment als de Paus over "zijn”
vaandel schrijdt bij de intrede in de St. Pieter.

Als na enige weken blijkt dat de Paus is gefotogra-
feerd juist op het moment dat Hij het vaandel van
ons Gilde St. Sebastiaan betreedt, dan ben je
trots, als gilde, maar vooral als vaandrig.
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Om de band die altijd bestaat tussen gemeente-
bestuur van Oisterwijk en ons gilde te bevestigen,
is het traditie dat de burgemeester wordt benoemd
tot ere-hoofdman van ons gilde. Tijdens een korte
ceremonie op het Oisterwijkse raadhuis op zaterdag
1 december 1990, heeft de vorige burgemeester
H. W. G. Opheij, tesamen met hoofdman W. Knevel,
de versierselen behorend bij de ere-functie over-
gedragen aan de nieuwe burgemeester, de heer
Drs. Y. C. Th. J. Kortmann.

De heer Opheij werd “vanwege ruim zeven jaar van
goede samenwerking en loyale steun” benoemd tot
ere-lid van ons gilde. Hij ontving een sjerp met
zilveren speld. Als persoonlijke dank mocht de
hoofdman ook nog een tinnen bord met inscriptie
overhandigen. Voor mevrouw Kortmann en mevrouw
Opheij was er een fraai boeket bloemen.

In het dankwoord van de heer Opheij vermeldde hij
maar al te graag de fijne band met en in het gilde.
Hij beveelt ons gilde van ganser harte aan. Burge-
meester Kortmann deelde mee dat het hem duide-
lijk was geworden dat ons gilde een rijke historie
heeft en dat we tot op de dag van vandaag zeer
actief zijn. De ontvangst in Oisterwijk met onder
andere het gilde zal het gezin niet snel vergeten. In
de korte periode die de burgemeester ons nu kent
heeft hij veel tot nu toe onbekende zaken van het
gildewezen ervaren, en met genoegen. Vooral de
betekenis van het vendelen maakt veel indruk.
Namens Kring Maasland was de heer Jan Toorians
aanwezig, die eenieder feliciteerde met deze
benoemingen. Hij ging in op de samenwerking
van de gilden in Europees verband, welke steeds
meer gestalte begint te krijgen, en hoopt dat
Oisterwijk daar ook zijn steentje aan bijdraagt.
Voorafgaand aan de installatie ging Jack Goudsmits,
hoofdvendelier van het gilde, in op een paar
historische feiten en kenmerken van het Gilde
St. Sebastiaan.

Zaterdag 19 januari 1991 vierden wij tesamen met
de nieuwe ere-deken en ere-hoofdman de Statie-
dag. Ook de wethouders en gemeentesecretaris
met hun partners waren tijdens het ochtendpro-
gramma aanwezig. Tijdens het voorwoord van de
plechtige gildemis in de Joanneskerk, stond Jack
Goudsmits even stil bij het jaartal 1951. In dat jaar, nu
40 jaar geleden, is ons gilde nieuw leven ingeblazen,
nadat in 1912 de activiteiten van het gilde werden stil-
gelegd. Enige van onze huidige gildebroeders
maken al vanaf 1951 deel uit van St. Sebastiaan!
Pastoor Papenburg legde in zijn preek nog eens
de nadruk op de onderlinge broederschap en het
christen zijn en het uitdragen daarvan. Na de
H. Mis is de eed van trouw hernieuwd aan pastoor
en burgemeester en brachten wij de vendelhulde.
Tijdens de koffietafel in "'t Oude Nest” spraken
burgemeester Kortmann en wethouder Verhoeven.
Daarbij zegden zij alle hulp toe aan het gilde, voor-
al met betrekking tot het vinden van nieuwe leden.
De jaarvergadering benoemde de heer Patrick van
Roessel tot lid (was jeugdlid). De heer Anton
Marcelissen is benoemd tot deken.

Tevens maakte de hoofdman melding van het feit
dat de tegenwoordige hoofdvendelier Jack
Goudsmits, 25 jaar vendelier is. Op 9-jarige leeftijd
heeft hij het mooie spel van het vendelen geleerd
van Wim Knevel, de huidige hoofdman.

Na de middagpauze was er de feestavond welke
werd afgesloten met het oude volkslied "Wien
Neerlands Bloed".



Udenhout. Bij het gilde St. Antonius - St.
Sebastiaan zijn de schutters kampioenen van
1991 weer bekend. Na 9 wedstrijden was het opge-
legd voor een derde jaar op een rij dat Frank v.
Loon de titel voor zich opeiste.

In de B-Klasse opgelegd was het Johan Vriens die
met overmacht won en in de C-Klasse opgelegd
was het Puk de Vries die de beker won. Bij het vrije
hand schieten was na 9 wedstrijden de uitslag dat
Fr. Vriens de titel behaalde. In de B-Klasse was dit
Wil v/d. Laak en in de C-Klasse Rinus Boudewijns.
Op de laatste wedstrijd zondag werd er tevens
geschoten om de L. Rijkers trofee.

Deze trofee die in 1977 is ingesteld werd alweer
voor het vierde jaar op een rij gewonnen door
Frank v. Loon.

De familie Rijkers was uiteraard ook weer aan-
wezig om de wedstrijd gade te slaan en de trofee
aan de winnaar te overhandigen.

In december was er voor het gilde de afsluiting van
een druk gildejaar met een jaarvergadering die
druk bezocht was. Het belangrijkste op deze ver-
gadering was wel dat er weer twee nieuwe leden
ingestemd werden en dat erop dat moment maar
liefst vijf aspirant-leden waren.

De teerdag, die zoals gebruikelijk in januari weer
begon met een H. Mis en een bezoek aan het
bejaarden tehuis de "Eikelaar”, is wederom zeer
goed verlopen.

Op deze dag presenteerde de koning A. Beerendonk
zijn nieuwe koningschild. Het was een prachtig
schild geworden waarop zijn beroep stond afge-
beeld en een tekst met de vermelding dat hij
hoofd-vendelier was en 25 jaar lid van het gilde.
Voor het feit dat hij 25 jaar lid was kreeg hij van het
gilde een zilveren draagspeld.

Ook de gildeschrijver Fr. Vriens kreeg een onder-
scheiding omdat hij 25 jaar lid van het gilde was.
En dit al op 36-jarige leeftijd.

Na het officiéle gedeelte schoten we zoals gebrui-
kelijk weer om de Boslust-trofee. Dit gebeurt altijd
met een ander wapen zoals wij gewend zijn. En dit
maal schoten we met een hagelgeweer op kleidui-
ven. Dit kleiduiven schieten was zeer apart en
moeilijk. De winnaar na barrage was Kees v/d. Voort.
In de avonduren genoten wij van een warm en
koud buffet en traden er diverse artiesten op. Zo
was er een tonpraoter en een band de "Belavri’s”.
Ook de koning heeft met een jeugdlid een mooie
voordracht gedaan evenals enkele gildezusters.

Vught. Sint-Catharinagilde.

12 jan. Algemene vergadering, aanwezig 12 Gilde-
broeders. Het programma voor 1990 wordt opge-
maakt. Met 12 Gildebroeders zijn wij aanwezig bij
de opening van het nieuwe kantoor van de fa.
Luyken op 12 januari.

Door de hevige storm van 25 januari waaien er
2 lindebomen om en vernielen onze schutsboom.
Op 16 feb. zijn wij aanwezig bij het afscheid van
Ir. Meijer, planoloog der provincie; de vendelgroet
wordt in het provinciehuis gebracht.

De Ere-Staande-Deken van ons Gilde J. v.d. Mortel
is op 23 februari op 87-jarige leeftijd overleden, dit
is voor ons Gilde een groot verlies. Hij wordt met
gilde-eer naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Op 16 mrt. is een delegatie aanwezig bij het over-
leg tussen de Gemeente en de beide Vughtse

Gilden: om iets tegen de vergrijzing van de Gilden
te doen.

Gezelligheidsspelen georganiseerd door de Deke-
nen, op 23 mrt.; helaas zijn er maar 24 pers.
aanwezig.

Algemene vergadering op 5 april. Op Koninginne-
dag zullen we 's avonds samen met het Zuster-
gilde een vendelgroet brengen aan de Engelse
oud-strijders. Besloten wordt het laten maken van
nieuwe costuums.

Opening "Nationaal monument Kamp Vught”
door H. M. Koningin Beatrix op 18 april.

Nadat H. M. over de gildevaandels heeft gelopen,
worden wij per bus vervoerd naar de fusillade-
plaats, waar H. M. weer bij ons aansluit om een
groet te brengen aan de gevallenen uit de Tweede
Wereldoorlog.

Op Koninginnedag 30 april vendelgroet samen
met het Zustergilde aan de autoriteiten.

Aanwezig bij de dodenherdenking 4 mei op de
fusilladeplaats.

Op 6 mei bedevaart naar de St. Jan in Den Bosch.
Om 22.00 uur, samen met het Zustergilde en har-
monie Kunst en Vriendschap een vendelgroet
gebracht aan Engelse oudstrijders.
Bestuursvergadering over het nieuwe costuum op
25 mei. Besloten wordt het bestaande costuum
geheel te vernieuwen.

Donateursschieten op 17 juni; ondanks de 175 uit-
nodigingen waren er maar 16 donateurs aanwezig.
Niettemin was het een gezellige en spannende
middag, 3e werd na het 160 schot mv. v. Breugel,
2e werd na het 171 schot dhr. v. Schijndel, 1e en
Koningin van Ere werd na 233 schoten mv. C. v.
Gogh.

Gildebroeder P. Beks van het Zustergilde werd op
26 juni met gilde-eer begraven.

Het gilde was 3 juli aanwezig in het nieuwe Paleis
van Justitia bij het afscheid van Mr. v. Delden.

14 Gildebroeders nemen op 12 augustus deel aan
het Antwerps Gildejuweel.

Op het Vrije Gildefeest te Deurne op 9 september
behaalden wij de 1e prijs voor de mooiste konings-
vogel en een prijs voor het mooiste vaandel.

25 Oktober Bestuurs- en Algemene vergadering.
Het probleem van deze beide vergaderingen is de
H. Mis op de Teerdag; hopend dat het gesprek met
Bisschop Ter Schure op 26 oktober succes heeft,
anders gaan we in uiterste nood naar de St. Jan.
Verder wordt er medegedeeld dat ons Gilde in 1998
700 jaar oud is!!!

In Enschede zijn wij op 17 november naar de intocht
van St. Nicolaas geweest, alhoewel dit niet als Gilde
activiteit aangemerkt kan worden, is het goed aan-
geslagen en als leuk ervaren.

30 November. Costuums uitreiken en algemene
vergadering met als enig onderwerp de Teerdag.
Tevens wordt P. v. Schijndel als lid en E. Lommers
als asp. lid aangenomen.

1 December. Teerdag: iedereen in het nieuwe
costuum!!!

De Hoofdman wordt uitgehaald, de H. Mis wordt
door Pastoor v. Helvoort in de Pauluskerk opgedra-
gen voor de levende en overleden Gildebroeders
en Zusters. Na de H. Mis werd de eed van trouw
vernieuwd en de vendelgroet gebracht.

Na de koffietafel worden de twee nieuwe Gilde-
broeders geinstalleerd en J. v. Gogh als kampioen
gehuldigd.
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Na een gezellig samenzijn werd de vendelgroet in
de nieuwe costuums gebracht aan Mv. Brennink-
meyer, waarna het diner bijzonder goed smaakt.
's Avonds loterij en een extra loterij voor zr. Maria
Pia uit Cameroen; hiervoor waren enkele mede-
zusters van Maria Pia aanwezig.

Rosmalen. Tijdens de woord en gebedsdienst in
de Lambertuskerk op zaterdag 24 november ver-
leende het gilde St. Catharina-St. Joris zijn mede-
werking. Tijdens deze dienst werd de nieuwe Gilde-
heer geinstalleerd.

In zijn toespraak tot de aanwezigen, zei de hoofd-
man Martien van Helvoirt, o.a. dat het gilde nog
twee zaken miste, ten eerste een Gildeheer en ten
tweede een aantal nieuwe jeugdleden.

In een nieuwe Gildeheer kon worden voorzien,
aangezien pastor Schepers meedeelde verheugd
te zijn hiervoor te zijn uitgenodigd. Nieuwe jeugd-
leden kon hij echter ook niet leveren.

Binding met het gilde is de pastor niet onbekend.
Zijn vader was 2 jaar koning van de Rooie Schuts
in Gemert.

Nadat de hoofdman de pastor een gilde-boek had
overhandigd, merkte deze op: ""Het is een goede
vereniging. Ik krijg al een cadeau en ik heb nog
niets gedaan’. Hij riep het gilde op de broeder-
schapsgedachte te bewaren en uit te dragen.

Ter bevestiging van de installatie werd Marcel van
Helvoirt uitgenodigd de nieuwe Gildeheer "in te
vendelen” met het hoofdvaandel. Dit hoofdvaan-
del is mee naar Rome geweest bij de afsluiting van
het Willibrordjaar en op 8 november heeft Paus
Johannes Paulus over dit hoofdvaandel de St.
Pieterskerk betreden. Het is voor ons een grote eer
dit vaandel te bezitten en het bij deze installatie
wederom voor zo een feestelijke bijeenkomst te
gebruiken, aldus de hoofdman van het gilde. Na
afloop van de dienst vierden de gildebroeders met
hun vrouwen en vriendinnen hun jaarlijkse teera-
vond in café Den Beer, waar ook de nieuwe Gilde-
heer van zijn belangstelling deed blijken. Het werd
een genoeglijke avond, die geheel in gildestijl is
verlopen.

In Memoriam.

L. v.d. Plas

Gilde St. Catharina-St. Joris.

Op 22 december 1990 overleed, volkomen onver-
wachts, onze Gildebroeder Lambert "Broer” van
der Plas, in de leeftijd van 58 jaar. Op de plaats
waar "'Broer’” zich het beste thuis voelde, op het
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land tussen zijn schapen, werd hij plotseling door
de dood overvallen.

Broer was 22 jaar lid van ons Gilde en stond altijd
klaar om te helpen waar dat nodig was. Wij verlie-
zen in hem een echte gildebroeder. Onder zeer
grote belangstelling hebben wij op 27 december
met gilde-eer afscheid van hem genomen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe
dit grote verlies te dragen.

Vorstenbosch. Gilde ’Sint Antonius Abt’’. Op
vrijdagmorgen 18 januari 1991 toog een afvaardi-
ging van acht gildebroeders naar Meuwelweg 5,
want ons ere-lid Piet Smits kreeg een koninklijke
onderscheiding, "Zilver in de orde van Oranje
Nassau’, uitsluitend voor zijn vele verdiensten voor
het gilde, dat 40 jaar bestond, sinds de heroprich-
ting in 1951, toen Piet ook gildebroeder werd en
meteen eerste schutsdeken werd, wat hij 23 jaar is
geweest.

Hij heeft veel geholpen bij het schieten, en vele
vogels gemaakt, zelfs zo goed dat hij ze er zelf niet
af kon schieten. Voor zijn zus Gerda was er een
boeket bloemen.

De negen gildebroeders waren samen goed voor
308 gildejaren.

De teeravond begon met een eucharistieviering en
hernieuwing van de eed van trouw in de kerk, dan
werd het feest voortgezet in het gildehuis, waar
erelid Janus van der Heijden een gemeentelijke
onderscheiding, "De klampenkaart van de acht-
tiende eeuw”, kreeg aangeboden.

Janus was ook lid vanaf de heroprichting, zat vele
jaren in de schietcommissie, maar kon geen
bestuursfunctie aanvaarden, omdat zijn broer Frans
in de overheid zat.

De twee vrijgezellen Janus en Piet, hebben veel
lood verzameld en verwerkt tot kogels. Voor Mina,
de zus van Janus waren er ook bloemen.

Uit handen van de heer Eijkemans, hoofdman van
kring Maasland, kreeg Janus de kring-
onderscheiding in zilver en Piet de kringonder-
scheiding in zilver met vuurslag.

Onze hoofdman Jan van Grunsven, bood Piet en
Janus elk een tinnen bord aan, met als inscriptie
hun naam en de jaartallen 1951 en 1991. Als dank
schonken Piet en Janus aan het gilde de attributen
die nodig zijn bij de handwassing van de nieuw
geschoten gildekoning.

Janus en Piet.




Christ Verstegen werd gehuldigd als zilveren gilde-
broeder; hij heeft een elektrozaak met 20 werk-
nemers en is druk bezet, is een steunend lid, was
vroeger actief schutter. is zelfs schutterskoning
geweest. Christ schonk het gilde nieuwe veren.
Zijn vrouw Joke kreeg ook bloemen.

Henk Habraken uit Dinther ging met zijn gitaar op de
gezellige toer, hij bracht eigen geschreven liedjes en
schetsjes over zichzelf, de ereleden, het gilde,
vroeger, Brabant, de guld, het bestuur, de gilde-
zusters, Jehovagetuigen en over Vorstenbosch.
De hoofdman gaf een terugblik over 1990, wat
weer een indrukwekkend gildejaar is geweest, met
de onthulling van het drie-luik, de uitwisseling met
Horst, de vele jubilea waaronder 4 priesterfeesten,
de schitterende Rome-reis, het helpen bij de oprich-
ting van het gilde in Nistelrode, de goede samen-
werking met de kerk, de nieuwe pakken en sjerpen,
de geweldige resultaten van de tamboers en ven-
deliers, de voorbereiding van een eigen accommo-
datie, waarbij hij het gildebestuur veel succes
toewenste.

Bij de viering van "7 eeuwen Nistelrode” mogen
wij die openen met de gildedag van kring Maasland
op 15 september 1991.

2 Gildebroeders en 1 gildeknaap werden inge-
vendeld.

Tot gildebroeder van het jaar 1990 werd uitgeroepen
Antoon van Roosmalen, bij wie het schild werd
omgehangen; voor zijn vrouw waren er bloemen,
Antoon heeft de vendeliers goed begeleid en heeft
veel werk verzet.

De archivaris en vice-hoofdman Jo van de Berg
kwam met de onthullende mededeling. dat
Vorstenbosch vroeger nog een gilde heeft gehad
met als patroonheilige Sint Ambrosius, dat was uit-
gestorven door de tering (t.b.c.).

Verder zei hij dat we waarschijnlijk binnen 14 dagen,
over grond beschikken, voor de oprichting van een
eigen accommodatie.
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Baardwijk. Een echt dorpsfiguur is uit ons midden
heengegaan, de oudste gildebroeder van het Sint-
Ambrosiusgilde, Josef Hutten, in de volksmond
“Sjefke” op 93-jarige leeftijd. Hij was gedurende
74 jaar lid van het gilde, waarvan een 50-tal jaren als
actief tambour. Hij werd ook onderscheiden met de
zilveren bondsmedaille met vuursiag, uitgereikt door
Kring Maaslands gilden. Hij was een op en top
Gildebroeder, bleef steeds vriendelijk en had een
toegewijd en hulpvaardig karakter.

Op 26 oktober werd hij onder zeer grote belangstel-
ling ten grave gedragen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe
om dit verlies te dragen.

Sjefke wij zullen je nooit vergeten, en danken je voor
je broederschap en voor de vele uren van gilde-
plezier.

Moge God jou rust geven die je hebt verdiend.

Heeswijk-Dinther. In Heeswijk-Dinther hield het
Sint-Barbaragilde zijn jaarlijkse viering. Het begon
's morgens in de kerk van Heeswijk-Dinther met
een H. Mis geheel verzorgd door de gildebroeders.
Tijdens de H. Mis werd Mike van Zutphen officieel
geinstalleerd als gildebroeder. Daarna werd afge-
reisd naar café-zaal De Toren waar het gebeuren een
officiéler tintje kreeg. De heren Tini van Rooij en
Martinus Verhagen boden alle gildebroeders een
paraplu aan in de eigen geel/blauwe kleuren. Het
kringbestuur Maasland had voor zijn bestuursleden
een herkenningsteken meegebracht.

Een onderscheiding was er voor de heer Christ
Manders. Hij kreeg een zilveren kringonderschei-
ding met vuurslag omgehangen. Zijn verdiensten
waren het 30-jarig lidmaatschap waarvan 25 jaar als
deken (bestuurslid). Na het officiele gedeelte werd
een relinie gehouden van mensen die de onlangs
gehouden reis naar Rome hadden meegemaakt.

C. Manders krijgt onderscheiding.

RKring Land van Cuik

H. Bloedsgilde Boxmeer

Het jaar 1990 was een goed en succesvol jaar want
de tamboers van het Heilig-Bloedsgilde van Box-
meer behaalden voor de derde maal de wisselbeker.

op de Nationale Tamboersshow en marswedstrijden
in Vianen (Utrecht).

Dit geeft hen het recht om in 1991 mee te doen aan
het K. N. F. topconcours te Barneveld.

Ter gelegenheid van dit heuglijke feit werd er een
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tentoonstelling georganiseerd waarop veel gilde-
schatten te zien waren.

Tevens werd die dag aan de tamboers een receptie
aangeboden door het bestuur van het Heilig-
Bloedsgilde. Een dag voor het gilde om nooit meer
te vergeten.

Thans wordt er voorzichtig aanstalte gemaakt voor
het organiseren van een gildedag in 1993.

Na de bevestiging dat deze dag in Boxmeer gehou-
den wordt, heeft onze gildebroeder dhr. van Tol een
prachtige sticker ontworpen, waarmee de kringvoor-
zitter ons complimenteerde.

Deze dag wordt ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van de Kring van Gilden Land van Cuijk
gehouden.
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Adreswijziging
Sint-Willibrordusgilde Klein Zundert

Nieuwe deken-schrijver:
A.D. M. Meeuwisse
Berkenlaan 36

4881 XC Zundert
Telefoon: 01696 - 74224.

Sint-Ambrosiusgilde uit Gilze:
Welkom in de Kring Baronie-
Markiezaat

Het veertiende gilde van onze kring sloot zich aan
bij de kring van schuttersgilden: kring Baronie -
Markiezaat.

Het Sint-Ambrosiusgilde uit Gilze, Gemeente
Gilze-Rijen, is op zaterdag 8 december 1990
plechtig geinstalleerd onder enorme belangstel-
ling van Federatie en andere kringen.

Jaren van voorbereiding gingen hieraan vooraf:
het huishoudelijk reglement moest worden op-
gesteld, dit aan de hand van de oude "'caert”’; ver-
vaardigd moesten worden het gildevaandel, de
vendels, de trommen, de handbogen etc.

Met veel steun van de kring en met veel steun ook
van het Sint-Willibrordusgilde uit Alphen en niet te
vergeten met enorme veel werk van de eigen gilde-
broeders is het gilde heropgericht en is het een
welkome aanvulling voor onze kring Baronie-
Markiezaat.

Het Sint-Ambrosiusgilde gaat schieten met de
handboog.

Namens de kring wensen wij het Sint-
Ambrosiusgilde veel succes toe, voor nu en voor
de toekomst en moge “broederschap, verdraag-
zaambheid, vriendschap” hoog in het gildevaandel
staan, dat wensen wij hun van ganser harte toe.

24

Moge nog vele "slapende gilden, uit het West-
Brabantse” dit 'schone’ voorbeeld volgen.

A. G. Boot

Sint-Hubertusgilde Leur

4 November 1990 was de jaarlijkse staatsiedag; in de
plechtige gildemis werden 3 nieuwe gildebroeders
beedigd, een welkome aanvulling in ons gilde. wij
wensen hen alle drie zeer hartelijk welkom.

Omdat het Sint-Hubertusgilde "tien jaar” bestond,
heeft de schrijver over de afgelopen tien jaar een
boekwerk samengesteld, waarin men alles terug
kan vinden van de afgelopen tien jaar, na de her-
oprichting.

Vele hoogtepunten hebben wij mogen ervaren, wij
denken hierbij vooral aan de kringgildedag van
1985; deze werd door ons gilde met veel verve ge-
organiseerd.

Vele ups en downs hebben wij beleefd, ook heb-
ben wij de afgelopen 10 jaar gildebroeders af moe-
ten geven. ""Zij mogen rusten in vrede.”

Momenteel zijn wij druk doende met de organisatie
van het landjuweel 1993; dit landjuweel moet en zal
slagen, daarvoor staan wij in, toch zullen wij de
steun van Federatie, kringen en giiden hard nodig
hebben. Een landjuweel kan slechts dan slagen
als wij kunnen rekenen op een massale deelname
van al onze gilden uit de Federatie, welnu het
WOORD is aan U , toont Uw broederschap, toont
het onderlinge vertrouwen, dan zullen wij met ons
allen de toekomst hoopvol tegemoet kunnen zien.

Het Sint-Hubertusgilde en de Kring Baronie-
Markiezaat rekenen op Uw steun en Uw bereid-
willigheid. Dank U.

Schrijver, A. G. Boot



Kruis en Voetbooggilde
’Sint Jan Baptist’’ Sprundel

Op vrijdag 26 oktober 1990 vond de jaarlijkse prijs-
uitreiking plaats van het seizoen 1990 van de
Belgische Bond voor de "Noorderkempen”.

Ons gilde Sint Jan Baptist had de eer om voor de
organisatie zorg te dragen.

Onze eerste deken, tevens lokaalhouder, Jan
Vergouwen had hiervoor de gehele lokaliteit, te
weten de grote zaal en het gehele cafe, ter be-
schikking gesteld.

De Koning, Jan van de Maagdenberg, verwelkom-
de om ongeveer half acht de ruim 190 aanwezige
gildebroeders en gildezusters. Na een korte stilte,
voor een persoonlijk gebed, konden de aanwezi-
gen genieten van een goed verzorgde Brabantse
koffietafel.

Na afloop hiervan was de prijsuitreiking van het af-
gelopen seizoen door Dhr. A. v.d. Bossche, hoofd-
man van de Bond, bijgestaan door J. v. Opstal,
zijnde de waarnemende hoofdman.

De hoofdman sprak in ruimere zin van eéen goed
jaar. De weergoden waren ons gunstig gezind en
zodoende konden alle verschietingen op de ge-
plande tijd doorgang vinden.

Kijkend naar de puntentotalen en de gemiddelden,
zien we dat de resultaten ook dit jaar voortreffelijk
waren. Allereerst werden de persoonlijke rozen-
prijzen, in de diverse categorieén, uitgereikt, daar-
na de persoonlijke prijzen en gildeprijzen.

De resultaten over het afgelopen seizoen waren de
volgende:

Erecategorie: W. v.d Maagdenberg, Sprundel, met
311 punten.

A-Categorie: Ludo v. Hasselt, Loenhout, met 288
punten.

B-Categorie: Luc. Fockaert, Meer, met 282 punten.
Dames Categorie: Hilda Bevers, Meer, met 299
punten.

Rozenprijs Dames: Diana Verheyen, Meerle, met
29 rozen.

Gilde Kampioen: Sint-Jorisgilde Meer, met 1649
punten.

1e Zestal: 1e zestal Sprundel.

2e Zestal: 2e zestal Meerle.

A. v.d. Bossche trofée: Sprundel.

Beker Dupret: Meerle.

Met gezellige en goede muziek van disco Mousta-
che werd de avond besloten. Uit het bovenstaande
blijkt weer eens te meer, dat ons gilde goede
schutters heeft, we hebben mooie “ereprijzen™ in
de wacht gesleept. Met veel oefenen kun je tot een
dergelijk reslutaat komen.

Schrijver, P. v.d. Maagdenberg.

In Memoriam

Frans Huijben, Sint-Willibrordusgilde Alphen
Op zondag 16 december 1990 werden wij plotse-
ling opgeschrikt door het droeve bericht dat gilde-
broeder Frans Huijben was overleden in de leeftijd
van 64 jaar.

We wisten dat hij een ongeneeslijke ziekie had en
dat zijn levensdagen beperkt waren, Frans wist
hiermee te leven en deed nog wat hij doen kon,
waarmee hij bij velen bewondering afdwong.

Door een noodlottige val is zijn leven veel bekort.

Frans heeft in ons gilde zijn sporen nagelaten, want
hij behoorde tot die categorie mensen, die 25 jaar
geleden het Sint-Willibrordusgilde heroprichtten.

Vanaf 1 november 1979 was hij onze gratis bazuin-
blaas-instructeur en onder zijn bezielende leiding
hebben onze bazuinblazers diverse schilden weten
te bemachtigen, zowel in de groep als individueel.
Frans was ook mede-eigenaar van ons gildeterrein,
dat hij samen met buurman Will Mannién gratis ter
beschikking stelde van het gilde.

Ook maakte Frans deel uit van het bestuur van de
Federatie van tamboers / bazuinblazers, verder was
hij ook degene die leiding gaf aan ons gilde als wij in
gilde-formatie ergens heen gingen of tijdens de op-
tocht op de vele kring- en gildedagen, want als Frans
ergens een hekel aan had, was het wel aan een
slordige boel.

Wij verliezen in Frans een fijne en gewaardeerde
gildebroeder, die met zijn rake uitspraken iedereen
aan het lachen maakte of aan het denken zette.

Op woensdag 19 december hebben wij hem onder
zeer grote belangstelling met gilde-eer naar zijn
laatste rustplaats gebracht.

Frans bedankt voor alles wat jij voor ons gilde
gedaan hebt.

Dat hij moge rusten in vrede.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Riet,
naar zijn kinderen en kieinkinderen, dat zij de
kracht mogen ontvangen dit grote verlies te kun-
nen dragen en wij wensen hen hierbij zeer veel
sterkte.

Namens de overheid van het Sint-Willibrordusgilde,
Gildekoning C. Peijs.

Frans Huijben
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geest, tel. 071-174951. (kosten f 10,— excl. porto).

Oud Nieuws IV

(Berichten uit Meijerijsche Courant 1890-1915)
Budel (vervolg)

Het Sint-Antonisugilde behaalt een prijs op het
concours te Ell.

17 augustus 1904:

Het Sint-Antoniusgilde behaalt een prijs op een
concours te Valkenswaard.

3 juni 1905:

Het Sint-Nicolaasgilde bloeit weer. Het gilde is
gevestigd bij A. J. Rutten-Kneepkens. Men koos
als nieuw bestuur: R. P. Verweijen president,
H. Lamers en H. Branders als commissarissen,
W. v.d. Broek secretaris/penningmeester.

In Den Haag is bij de bekende fabriek van A. J.
Lindeman een nieuw vaandel besteld, dat men
binnenkort hoopt af te halen.

4 mei 1911:

De Bond van Schutterijen "Eendracht maakt
macht” vergaderde te Budel. Aanwezig waren:
St. Oda Boshoven; St. Job Leuken; St. Mattias
Maaspoort-Weert; St. Antonius Altweert;

St. Sebastianus Laar; St. Joris Budel; de Verenig-
de Schuttersvrienden te Budel. Afwezig waren:
St. Antonius Stramproy; St. Catharina Hushoven;
St. Joris Weert. Het Sint-Jorisgilde trad uit als fid.
Voor 1911 werden feesten vastgelegd op 25 juni en
30 juli.

5 augustus 1911:

Verslag van het 29e Bondsconcours van de Bond
van Schutterijen "Eendracht maakt Macht™.

Casteren

Sint-Willibrordusgilde

14 april 1897:

In de gemeente treden de gilden aan bij het zilveren
jubelfeest van pastoor Waghter.

5 oktober 1898:

Dinsdag 4 oktober j.I. hield men met kermis prijs-
verschieting. Woensdag dokterde men een plan
uit. Een geimproviseerde wagen diende als praal-
wagen. De trom en het vaandel kwamen voor
de dag. De 80-jarige keizerin zou thuis gebracht
worden. Het werd een vrolijke stoet, waarin de
zoon van de keizerin als koning meeliep. De keizerin
onthaalde de gilde. De vrouwelijke leden der gilde
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werden door een tweede kar huiswaarts gebracht.
29 september 1906:

Kermis: "Vooral onze St. Willibrordus gilde hield
een wedstrijd om het koningschap, waarbij het
warm toeging. Onze koning van voor zes jaar wilde
het ook nu gaarne zijn. Doch hoeveel lood men
gebruikte de vogel wilde er niet af. Toen vond men
het beter den vogel dichter bij den koning te bren-
gen, die zelf toen op een gemakkelijke wijze zijn
waardigheid kon behouden.”

Deurne

Sint-Antoniusgilde

Sint-Jorisgilde

23 januari 1902:

Het Sint-Antoniusgilde vierde het feest van de
schutspatroon. Ook het feest van St. Sebastiaan
werd gevierd.

3 juni 1905:

Het Sint-Jorisgilde dat al meer dan 300 jaar bestaat,
heeft een jubilaris, de heer Johs. Hermans, die met
kermis 1855 in de oude schut werd opgenomen. De
gildebroeders zullen er een’lustig feest” van maken
en hem een prachtig cadeau aanbieden.

13 juni 1905:

Het vorige bericht wordt verder uitgewerkt. Aan het
cafe en aan het huis van Hermans zijn erebogen
opgericht. Velen komen hem feliciteren en geven
hem cadeaus.

Duizel

Sint-Jansgilde

21 augustus 1895:

De Commissaris van de Koningin in Noord-
Brabant wordt te Duizel ontvangen en door het
Sint-Jangilde in vol ornaat met een erewacht te
paard begeleid.

21 juli 1904:

Aankondiging dat twee gilden aanwezig zullen zijn
bij het bezoek van de Koningin aan Eindhoven.

Eersel

Sint-Catharina en Barbaragilde

24 september 1890:

Op 23 september werd door dit gilde koning-



geschoten. Koning werd de heer Jos Blox.

19 september 1894:

Dit gilde schoot op maandag 17 september koning.
Dat gebeurt om de vier jaar. De heer Corn. van
Sambeek werd koning. De fanfare bracht hem een
aubade.

20 november 1895:

Bij de burgemeestersinstallatie loopt dit gilde als
laatste met vaandel en insigne in de optocht mee.
23 november 1895:

Verslag van optocht b.g.v. voornoemde installatie.
Gilde wordt daarin genoemd.

17 juni 1899:

Het gouden echtpaar Kox-Verrijt wordt begeleid
door het gilde.

11 november 1899:

Bij installatie van de Heer J. Th. van den Boom tot
nieuwe burgemeester van Eersel lopen in de op-
tocht het O. L. Vrouwe-gilde en het St. Catharina-
en Barbaragilde mee.

15 juni 1909:

Dit gilde was aanwezig bij het diamanten bruilofst--

feest van het paar Kox-Verrijt; "Het bestuur in het
van voor eeuwen ambtsgewaad gestoken.”

20 september 1910:

Het gilde hield koningschieten. W. Kox werd koning.
22 september 1910:

De krant herinnert in overzicht van de kermis aan
de prijsverschieting door het gilde.

24 september 1910:

Op zondag 25 september wordt door dit gilde een
prijsverschieting gehouden zoals altijd om de vier
jaar. Bijeenkomst in gildehuis Jos Jansen. Er zijn
3 prijzen beschikbaar.

27 september 1910:

De prijsverschieting was inderdaad druk geweest.
De vogels waren taai. Alleen de eerste werd eraf
geschoten; door F. van Hoof uit Eersel. De twee
andere konden niet afgeschoten worden; dus
werden ze verloot.

11 oktober 1910:

Toch worden de vogels die overgebleven waren
alsnog verschoten: 1e H. van Empel, Eersel.

2e H. Prinsen, Eersel.

15 oktober 1910:

Het gilde dat veel bos en heide bezit, zal een stuk
woeste grond van ca. 5 ha. verkopen. Donderdag
6 oktober was daartoe vergaderd. Op 13 oktober
volgde de toewijzing aan de heer H. v.d. Ven te
Eersel, die er de "tamelijk aanzienlijke som” van
f 265— aan besteedde. Er bestaan plannen het
stuk grond te ontginnen of te bebossen.

21 januari 1913:

Het gilde draagt het overleden lid "'P. K. ten grave’.
16 oktober 1913:

Als vierde loopt het gilde mee in de Onafhankelijk-
heids optocht.

O.L. Vrouwe-gilde

20 november 1895:

In de optocht b.gv. de installatie van de nieuwe
burgemeester, de heer de Kort, loopt dit gilde als
vierde mee.

23 november 1895:

Uit het verslag van voornoemde optocht: "Het gilde
van O.L. Vrouw met vaandel en insignes, wiens
kranige tamboer er lustig op los sloeg.”

Eindhoven:

Sint-Barbaragilde

13 augustus 1904:

In de krant staat een verslag van het bezoek van

Koning Willem Il aan Eindhoven in 1840’; ,,Het Sint-
Barbaragilde trok naar de 50-jarige jubilaris van
het gilde, om zijne Edelachtbare te begroeten als
Ridder der Nederlandse Leeuw. De Burgemeester
onthaalde een ieder op een gullen dronk. "Onder
de kreet van "Lang Leve Sint Barbara Gilde'" rukte
ook dit Korps vroolijk in."

Sint-Catharinagilde

26 juni 1897:

Het Sint-Catharinagilde Eindhoven trekt als
negende mee in de optocht b.g.v. de wedstrijd der
scherpschuttersvereniging Willem II1.

18 september 1897:

Op 16 september werd kapitein W. H. Booms
begraven. De gilde trok mee met de stoet. ""Voor
het lijk droeg men o.a. een prachtige kroon van het
Gilde van St. Catharina mee”.

3 september 1898:

Het gilde loopt mee in de optocht bij de kronings-
feesten.

9 juli 1901:

Het oude parochiale Gild van Sint Catharina zal
morgen zoals wij voor eenigen tijd reeds met een
kort woord meldden, de aloude gewoonte hervat-
ten van 't koningschieten. Om half twee trekt men
van de gildekamer naar de alverus, de vaandrig de
heer Booms. Dan haalt men de kapitein, M. A. van
Bakel, af. Dan gaat men naar de koning, Jacques
Spoorenberg op de Grote Berg. Met Apollo’s Lust
voorop zal men een rondgang maken naar de tuin
van het Eindhovens Mannenkoor. De nieuwe
koning zal men onder de schutsboom het zilver
omhangen, om daarna naar de gildekamer terug
te gaan.

11 juli 1901:

Het koningschieten duurde lang. De harmonie
werd (voor een concert) weggebracht en getrak-
teerd op wijn. Daarna werd het schieten hervat. De
oude koning, die deze waardigheid 32 jaar gele-
den verwierf, bleek de beste schutter te zijn. Men
bracht de uitgehaalde personen ook weer thuis en
ging bij de pastoor langs. Overal werd het vendel
gezwaaid. Volgend jaar zal het prijsvogelschieten
zijn.

28 juni 1904:

"Gisteren overleed alhier op ruim 83 jarigen leef-
tijd de heer J. W. Goedmakers, Ouderling van het
Sint-Catharinagilde. De overledene was ruim 50
jaar lid hiervan en bekleedde vele jaren de waar-
digheid van Deken. ledereen kende "den ouden
Willem”, welke bij feestelijke bijeenkomsten niet-
tegenstaande zijn hoogen ouderdom nog vaak als
voorzanger van het Gildelied fungeerde. Aan-
staande Zaterdag zal het gehele Gilde met om-
floerst vaandel den overledene naar zijn laatste
rustplaats vergezellen.”

13 augustus 1904:

Als herinnering aan het bezoek van Koning Willem
Il aan Eindhoven op 3 mei 1840 drukt men een ver-
slag hiervan af: "De drie gilden zullen naar het
stadhuis trekken, om vandaar de Stedelijke
Regeering te begeleiden tot aan de inkomst der
stad aan de Woenselsche zijde” "De Gilden zullen
zich aldaar met vliegende vaandels in twee rijen
scharen, waardoor Zijne Majesteit met Hoogstdes-
zelfs Gevolg passeeren zal”. Daarna volgt de in-
tocht waarbij "'de Gilden den Stoet zullen sluiten.”
"De gilden scharen zich ter zelfde plaatse aan de
overzijde der straat, tot zoo lang zij van wege de
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Regeering zullen worden afgelost. Bij het vertrek
van Zijne Majesteit zal de vereeniging der gilden,
even als bij de aankomst plaats hebben, en de
trein bij den afloop op dezelfde wijze geregeld wor-
den.”

15 juli 1915:

Het gilde herdenkt dat gildebroeder M. Hezemans

50 jaar geleden lid werd. Daartoe zal hem in het
gildehuis bij Mej. de Wed. Raijmakers op de markt
een feest aangeboden worden.

Johan Oomen.

Alfabetische lijst van personen en zaken

voor verkrijging Gilde Attributen

Naam en adres:

Almo-Print
Nieuwe uitleg 10, 5761 ED Bakel
Tel. no. 04924-1948 Fax: 04924-3464

Jan Andriessen, Zilversmederij
Dorpsstraat 54, 5708 GJ Stiphout
Tel. 04920-50792 Fax: 04920-22269

BAM Slaginstrumenten
Nieuwe Inslag 30, 4817 GP Breda
Tel. 076 - 221260

Edelsmid J. Bijsterveld
Nachtegaallaan 11, 5552 CA Valkenswaard
Tel. 04902 - 42489

Calis Modes
De Elders 8, 5087 AK Diessen
Tel. 04254 - 1773

Edelsmederij Nol Coopmans
Kruburg 1a, 5632 PG Eindhoven
Tel. 040 - 418586

Vaandel-Atelier "Nuwelant’’
Rijksweg 11, 5391 LH Nuland
Tel. 04102 - 1007

Fa. J. P. Passier
Veldhovenring 20-22, 5041 BC Tilburg
Tel. 013 - 420 331

Noud Peters Edelsmid
Breestraat 47,

Postbus 61, St. Anthonis,
Tel. 08858 - 3366

Restauratie Atelier "'De Tiendschuur™’
Kap. Poelplein 1, 5046 GV Tilburg
Tel. 013 - 368355, Fax: 013 - 364756

J. TH. M. Toorians,
Willibrordusstr. 4, 5175 AL Loon op Zand
Tel. 04166 - 1516

C. J. Waters,
Gruttostraat 2, 5667 PU Geldrop
Tel. 040 - 862372
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Omschrijving aangeboden produkt:

Speciaal adres voor: geborduurde emblemen en
emaille insignes. in elke gewenste afmeting en vorm
vanaf 50 stuks.

Al meer dan 35 jaar specialist in het handvervaar-
digen van gildezilver, trommen, standaards,
vendelbollen en ertekenen enz.

BAM-slaginstrumenten bouwt en repareert zelf
gildetrommen, bodhrans, toepans. Naar originele
modellen en maten. Ook voor onderdelen kunt U
terecht.

Het ontwerpen en vervaardigen / graveren en
restaureren van al uw gildezilver. Verder alle voor-
komende reparaties. In eigen atelier.

Specialist in gildehoeden in wol- en haarvilt.
Gildeveren van struisvogels en marabous.

Atelier voor het ontwerpen en vervaardigen van al
uw gildezilver, trommen, vendelknoppen etc.
Drijfwerk, ciseleren, graveren, opleggen en gieten.

Atelier voor het ontwerpen en schilderen van vaan-
dels, vlaggen, standaard e.d. ten behoeve van
gilden en andere verenigingen. Ook leverancier
van zwaaivendels.

Reeds 80 jaar ervaring in het volledig handmatig
vervaardigen van complete gildetrommen.
Onderdelen los verkrijgbaar. Instructie-avond op
afspraak.

Voor al uw gildezilver, groot en klein, moet u bij
Noud Peters zijn!

Reeds jaren hebben wij ervaring in het conserve- |
ren van antieke textiel en papieren objecten, zoals |
gildevlaggen, standaards, poffers, boeken en |
charters. Gratis vrijblijvende offerte.

Informatie: Gilden, historie en heraldiek.
Ontwerpen: schilden, vaandels en standaarden.
Levering: knoppen en stokken voor zwaaivendels.

Ruim 50 jaar makers van vaandels (drapeaux) |
vendels en andere gilde-attributen. De Grutto-
straat is een zijstraat van de Nuenenseweg.



